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Chương 7 

MA QUỶ ĐỐI MẶT  

 Kỳ 4: 

 

Từ sau một phiến đá lớn ở cách cây lim khoảng mươi bước chân, có bốn 

người vụt xuất hiện. Đó là những gã thanh niên trẻ, chỉ trạc khoảng 19 đến 

24 tuổi. Giống như những con báo, chúng nhảy thoăn thoắt trên đá và trong 

nháy mắt đã quây lại xung quanh họ. Một tên có mái tóc bù xù và hàng ria 

mép rậm rạp lừ lừ tiến đến trước mặt ông Đại. Hắn nhếch mếp hỏi: 

-Chào các vị! Họp hành gì đây? 

Cả bốn người đứng lặng đi vì bất ngờ. Tên kia tiếp tục hỏi: 

-Các vị đi đâu mà sang trọng thế này? Buôn vàng hả? 

Ông Triệu là người bình tĩnh lại trước tiên. Ông vội vã nói: 

-Chúng tôi là cán bộ dưới tỉnh đang đi công tác. Các anh là ai? 

Gã thanh niên trừng mắt nhìn ông. Hắn ra hiệu cho ba tên kia. Bọn 

chúng lập tức áp sát lại và trên tay đứa nào cũng lăm lăm một lưỡi dao sắc 

lịm. Một đứa tiến đến bên ông Đại. Hắn chọc chọc ngón tay vào cái bụng 

căng tròn của ông ta và nháy mắt vui vẻ: 

-Ái chà! Thủ trưởng này uống nhiều bia quá đấy! 
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Ông Đại nhếch mép trong một cái cười thảm hại. Trong khi đó, tên kia 

đã giằng lấy cái cặp của ông. Sau đó, hắn thong thả lột luôn chiếc đồng hồ 

trên tay ông và vẫn giữ nguyên giọng đùa cợt: 

-Xem nào, thủ trưởng xài toàn những đồ “xịn” thế này! 

Trong khi đó, hai tên kia cũng nhanh chóng lột đồng hồ và cặp của hai 

ông trong Đoàn thanh tra. Không nén được, ông Triệu nhào tới: 

-Đồ ăn cướp! Bỏ ra ngay! 

Bằng một phản xạ nhanh như chớp, tên có hàng ria mép đã giơ chân 

chắn ngang làm ông Triệu ngã nhào xuống, lăn lông lóc một đoạn dài và cuối 

cùng bị một tảng đá chặn lại. Sau đó, hắn chỉ dao vào mặt những người còn 

lại: 

-Thằng nào chống cự, tụi mày xỉa ngay cho tao! 

Ông Triệu vẫn cố gắng gượng chồm dậy với khuôn mặt và hai cánh tay 

rớm máu vì xây xát. Ông định chồm tới lần nữa, nhưng những mũi dao đã 

ngăn ông lại. Một tên trẻ nhất trong bọn lên tiếng: 

-Mày mà còn dám xông vào lần nữa, tao xin tí tiết! 

Bất lực, ông giám đốc lâm trường đành đứng im. Ba người kia không ai 

dám nhúc nhích trong khi bọn cướp nhanh chóng khám túi, moi hết tiền nong, 

tư trang của họ, còn giấy tờ thì chúng quẳng lại. Sau đó, chúng mang theo ba 

cái cặp da nối nhau nhanh chóng khuất vào sau những bụi cây. 

Bọn chúng đã đi khuất một lúc lâu mà mọi người vẫn còn sững sờ. Họ 

im lặng, nhìn nhau bằng những ánh mắt thẫn thờ. Ông Triệu vẫn là người 

tỉnh táo nhất. Ông giục: 

-Nào, bây giờ ta quay trở ra thôi! 

Ba người kia đến lúc ấy cũng như chợt tỉnh. Ông Chi lắc đầu: 

-Loạn! Loạn thật! Không biết chính quyền với công an cái huyện này 

để mắt đi đâu! Thế này thì loạn thật! 

Ông Đại cũng vội vã hưởng ứng trong khi mắt đảo nhanh ra xung quanh 

như đề phòng bọn cướp trở lại: 
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-Đúng là bọn kẻ cướp (!). 

Ông Triệu ngước lên nhìn bầu trời đã bắt đầu chói chang nắng và giục: 

-Ta đi về thôi kẻo nắng! 

Theo thói quen, ông Đại đưa tay lên để nhìn đồng hồ. Nhưng ông chợt 

nhớ là đã bị bọn cướp lột mất nên lại hạ tay xuống. Đoàn người lặng lẽ quay 

trở ra. Từ phút đó, không ai nói thêm một lời nào nữa. Cũng giống như khi 

đi vào, ông Đại lại tiến lên đi đầu. Nhưng những bước chân của ông ta bây 

giờ không còn cái vẻ hăm hở như ban sáng nữa. 

-6- 

Lê Hà đi về huyện Lâm Sơn trên một chuyến xe khách khởi hành lúc 13 

giờ ở thị xã tỉnh H. Khi lên xe, cô không biết rằng có một thanh niên có dáng 

người tầm thước vẫn bám sát theo mình. Anh ta mặc một bộ quần áo bộ đội 

cũ, tay xách túi. Lên xe, người thanh niên ấy ngồi cách Lê Hà hai hàng ghế 

và quan sát cô sau chiếc kính mát. 

Về đến thị trấn Cộp, người thanh niên ấy cũng xuống theo Lê Hà. Anh 

ta đi theo cô về lâm trường bộ nhưng luôn cách một khoảng cách đủ để cô 

không nhận ra. 

Sáng hôm sau, từ lâm trường bộ, Lê Hà lên đường vào Sơn Động. Cũng 

như lần trước, Ban giám đốc lâm trường lại cử một người đưa cô đi. “Người 

dẫn đường” của Lê Hà lần này chính là người thanh niên đã cùng đi lên đây 

trong một chuyến xe với cô. Theo lời anh tự giới thiệu thì tên anh là Long, là 

cán bộ Đoàn của lâm trường. 

Hai người lên đường từ rất sớm để tránh nắng. Cũng vào thời điểm đó, 

chiếc xe Uaz của Đoàn thanh tra cũng đang bắt đầu rời Lâm Sơn để trở về 

thị xã. Do không yên tâm về tình hình trật tự trị an ở lâm trường Sông Hoàng, 

ngay sau khi về đến lâm trường bộ, ông Chi đã cùng với Đoàn thanh tra của 

mình sang ăn ở bên Ủy ban huyện và từ đó quay thẳng về thị xã. 

*** 

Ông Chi đã không dọa suông. Trong phần kết luận của bản báo cáo dài 

năm trang về thực tế ở lâm trường Sông Hoàng, ông khẳng định: 
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“Tình hình chung tuy có những khó khăn nhưng không đến mức như bài 

báo của phóng viên Lê Hà đã nêu lên. Toàn thể cán bộ, công nhân lâm trường 

vẫn giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của tỉnh và của ngành. Một trong 

những nguyên nhân chủ yếu làm tình hình phức tạp thêm là do năng lực quản 

lý, điều hành của Ban lãnh đạo lâm trường, đặc biệt là của đồng chí Vũ Văn 

Triệu, giám đốc đơn vị này. Đồng chí Triệu đã tỏ ra không đáp ứng được 

những đòi hỏi bức xúc của phong trào. Đề nghị tỉnh và ngành chủ quản xem 

xét”… 

Trong số ba người của Đoàn thanh tra, có một người không ký vào biên 

bản kết luận này. Đó là người cán bộ của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Anh không 

đồng ý với nội dung của văn bản nên đã lấy cớ là bị ốm và nằm lì ở nhà trong 

suốt một tuần liền cho đến khi văn bản làm xong và gửi lên cấp trên. Vốn là 

người trong cuộc, anh hiểu rất rõ điều gì ở sau những sự việc này. Nhưng 

anh không có đủ can đảm để nói lên sự thật nên đành chọn cho mình phương 

châm im lặng! 

*** 

Lại một lần nữa, thượng tá Lương bị nhắc nhở là đã làm một bản báo 

cáo “chung chung, thiếu những cơ sở thực tế và những chi tiết cần thiết” để 

tỉnh có thể đánh giá một cách xác đáng về ông Hàn, Tổng biên tập báo tỉnh. 

Thậm chí, có người còn cho rằng ông đã “bắt đầu mệt mỏi vì công việc” và 

“thiếu đi sự nhạy bén, tinh nhanh của một sĩ quan công an dưới sự lãnh đạo 

của Đảng”! v.v… 

Khi đọc những điều đó, thượng tá Lương chỉ mỉm cười. Ông hiểu rằng 

ngay cả ông cũng rất có thể sẽ trở thành một mục tiêu của sự công kích. 

Nhưng có một cái khác lớn hơn rất nhiều mà ông muốn làm sáng tỏ, đó là sự 

thật!  

Để làm rõ được sự thật, ông sẵn sàng đi đến cùng như tất cả những con 

người trung trực khác. 

(Còn nữa) 

Đức Dũng 
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Chương 8 

SĂN TÌM QUÁ KHỨ        

 Kỳ 1: 

-1- 

Đã mấy ngày trôi qua nhưng những biến động của chuyến đi lên Lâm 

Sơn vẫn ám ảnh trong tâm trí Công như một giấc mơ khủng khiếp. Anh trở 

nên thẫn thờ hơn và đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về tất cả những 

điều xảy ra để cố gắng cắt nghĩa chúng. 

Nhưng cơn ác mộng ấy vẫn không thể làm mất đi lòng say mê nghề 

nghiệp của Công. Trong những ngày qua, anh đã dành nhiều thời gian để tìm 

đọc những tài liệu có liên quan đến thời kỳ xuất hiện của bản gia phả. Sau 

đây là những điều mà Công đã thu nhận được trong một tài liệu cổ: 

…“Bấy giờ, con cháu họ Mạc là Kính Vũ chiếm cứ Cao Bình làm hại 

đến dân địa phương, phiên tướng Thái Nguyên là Thông quận công Hà Sỹ 

Trí đem quân bản xứ đến đánh bị giặc bắt được, tin báo đến nơi, Vương sai 

thái phó Lý quận công Trịnh Đổng làm thống lĩnh, thiếu úy Hào quận công 

làm phó, Hồng lô tự khanh Bạo xuyên nam Trịnh Thì Tế và Lại khoa cấp sự 

trung Đỗ Thiện Chính làm đốc thị, đem các quân tiến đánh. Kính Vũ bèn giết 
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Thông quận công Hà Sỹ Trí, bỏ sào huyệt trốn vào rừng núi. Bấy giờ quan 

quân phóng lửa đốt cháy chỗ ở của Kính Vũ rồi về”… 

Một đoạn khác: 

“Tháng 9, đem đại quân lên đánh Cao Bình. Kính vũ nghe tin đại binh 

đến, cùng với bè lũ chạy sang châu Trấn Yên, nước Thanh. Quân các đạo 

đuổi theo để bắt, bắt sống được tộc thuộc trai gái của họ Mạc và đồng đảng 

cùng là người và súc vật, khí giới, tài vật không kể xiết”… 

Với sự trùng hợp về tháng, năm và địa điểm, có thể bước đầu khẳng 

định rằng: Những tài liệu lịch sử trên và bản gia phả trong chiếc bình cổ có 

một mối liên hệ mật thiết. Nhưng đó là điều gì? 

Hãy tưởng tượng một thời kỳ lịch sử với những biến động dữ dội và 

phức tạp: giặc giã và chiến tranh. Thời đó, vùng Sơn Động có lẽ đang còn là 

biên giới và thường xuyên có những bộ tộc, những đảng cướp nổi lên chống 

lại triều đình. Vùng đất này đã từng phải chứng kiến những cuộc chinh phạt 

tàn khốc làm xáo trộn đời sống của những con người lương thiện. Hãy giả sử 

rằng những chủ nhân của bản gia phả và chiếc bình là những cư dân sống ở 

Sơn Động và một ngày nào đó trở thành nạn nhân của chiến tranh. Họ đã 

phải đem chôn giấu những của cải của mình và sau đó do bị ly tán nên con 

cháu họ không tìm lại được nữa. 

Từ những giả thiết như vậy, nếu xét từ góc độ khảo cổ, những hiện vật 

chắc là vẫn còn được cất giấu đâu đó ở Sơn Động sẽ rất có giá trị văn hóa và 

lịch sử để khôi phục lại diện mạo của một thời kỳ lịch sử đầy biến động ở 

vùng đất này. 

Hồi hộp với những suy luận đó, Công ngồi lặng đi trong khi vầng trán 

hằn lên những nếp nhăn. Cũng đúng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên những 

tiếng gõ cửa dồn dập. Công miễn cưỡng đứng lên và bước ra mở cửa khi 

trong đầu anh vẫn còn đang ngổn ngang những ý nghĩ. 

Cánh cửa mở ra và khuôn mặt của người đang đứng bên ngoài hiện ra 

làm Công đứng lặng vì bất ngờ. Một cái gì đó nhói buốt lướt nhanh qua sống 

lưng anh. Nếu sau tất cả những bất ngờ mà anh đã gặp trong mấy ngày vừa 

qua, đây lại cũng là một bất ngờ nữa, nhưng có lẽ nó tiềm ẩn nguy hiểm hơn 
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nhiều. Trong khi đó, người đứng bên ngoài không cần mời đã bước luôn vào 

trong phòng và đưa tay khép cửa lại. 

Họ đối mặt với nhau trong một thoáng im lặng rồi Công gắng gượng 

hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất mà anh có thể có được: 

-Anh cần gặp tôi? 

Người khách khẽ gật đầu và lẳng lặng ngồi luôn xuống chiếc ghế nhỏ 

cạnh đó. Công vẫn đứng sững như không biết nên phải làm gì. Sau khi đã 

đưa mắt quan sát nhanh trong căn phòng như để kiểm tra, người khách cất 

giọng trầm trầm: 

-Chắc là anh đã nhớ ra tôi? 

Công gật đầu: 

-Tôi đã nhìn thấy anh ở thung lũng Vàng. Anh cùng đi với cô Hương. 

Người khách - chính là Trung gật đầu. Hắn khen Công: 

-Anh có trí nhớ tốt lắm! 

Đến lúc ấy, Công mới bình tĩnh lại. Anh cũng kéo một chiếc ghế tựa và 

ngồi xuống. Chống hai tay lên cằm, anh nói thong thả: 

-Do là tôi đã gặp anh trong một trường hợp khá đặc biệt mà không phải 

ai cũng dễ quên ngay được! 

Trung gật đầu. Hắn bám ngay vào câu nói đó của Công: 

-Nghĩa là anh thừa nhận anh có trí nhớ tốt? 

-Cũng không tồi lắm! Nhưng cũng còn tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

Trung nói tiếp ngay như để Công không có thời giờ đắn đo: 

-Vậy thì chắc anh vẫn chưa quên là cô Hương và anh Hải đã nhờ anh 

dịch một tài liệu cổ? 

Công khẽ gật đầu nhưng không đáp. Anh vẫn chưa hiểu lý do nào đã 

khiến tên cướp này lần mò về thị xã để tìm anh. Hay là bọn chúng nghi ngờ 

anh đã cố tình dịch không đúng? 

Ý nghĩ ấy như được khẳng định khi Trung hỏi anh: 
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-Anh còn nhớ nội dung của tài liệu đó chứ? 

-Anh cho rằng tôi đã dịch không đúng chăng? - Công hỏi lại. 

Tên cướp nhìn Công bằng ánh mắt lạnh lùng: 

-Nhờ anh chép lại nội dung của những lời dịch. 

-Anh cần cái đó để làm gì? - Công hỏi bằng giọng đầy băn khoăn. 

Trung nhìn xoáy vào mắt anh một lát rồi mới trả lời: 

-Đó là việc của tôi! Còn anh, tốt hơn hết là hãy thực hiện theo yêu cầu 

của tôi! 

Trong câu nói đó có hàm ý đe dọa. Công ngồi lặng đi. Trung nói tiếp 

bằng giọng có phần nhã nhặn hơn: 

-Tôi vốn sòng phẳng. Tôi sẽ trả cho anh một “chỉ” về việc đó! 

Vừa nói, Trung vừa thò tay vào túi lấy ra một chiếc khăn nhỏ, gói trong 

đó mấy chiếc nhẫn. Hắn chọn một chiếc và đặt xuống mặt bàn. Như vậy, 

không phải là bọn chúng cho rằng anh đã dịch sai. Rõ ràng tên Trung đang 

rất cần tài liệu này. Cái giá mà hắn vừa đưa ra đã chứng tỏ điều đó. Đồng 

thời, nó cũng nói lên rằng Trung sẽ bằng mọi cách buộc anh phải thực hiện 

yêu cầu của hắn. Sau một thoáng lưỡng lự. Công lấy giấy bút và chép lại 

những lời dịch mà anh đã thuộc lòng. Trung giơ tay đón mảnh giấy. Hắn đọc 

lướt qua và gấp lại, nhét vào trong túi áo một cách cẩn thận. Trên nét mặt của 

hắn hiện lên vẻ hài lòng không giấu giếm. Hắn chỉ cái gói nhỏ đựng chỉ vàng, 

nói bằng giọng đã tỏ ra thân thiện hơn: 

-Anh làm thế là rất phải. Vàng của anh đấy. 

Công vẫn im lặng nhìn Trung qua đôi mắt kính dày cộp. Anh khẽ nói: 

-Tôi làm việc này không phải vì tiền. 

Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng, Trung mỉm cười: 

-Chỉ vàng này là của anh! Vàng thật đấy! Anh có thể yên tâm về điều 

đó! 
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Công vẫn im lặng. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn tên cướp cuốn xéo ra 

khỏi phòng mình càng nmhanh càng tốt. Sự căng thẳng đã làm cho anh rã 

rời. Nhưng Trung tỏ ra không vội. Hắn nói tiếp: 

-Tôi muốn đề nghị với anh một việc. 

-Anh cứ nói - Công trả lời và cảm thấy trong lòng quặn lên một mối lo 

ngại. Không biết tên cướp này còn muốn gì ở anh nữa? 

-Anh có thể dành cho tôi khoảng ba ngày được không? - Trung hỏi. 

-Nhưng để làm gì? 

-Tôi cần có anh giúp đỡ trong một việc quan trọng. Anh sẽ được thanh 

toán thêm hai chỉ nữa. 

Công lạnh lùng: 

-Tôi đã nói là tôi không làm bất cứ điều gì vì tiền! 

Trung cười không thành tiếng: 

-Ai mà chẳng cần tiền! Nhưng thôi, không cần tranh luận về điều đó 

làm gì. Tóm lại, tôi cần anh giúp đỡ. 

-Nhưng đó là việc gì chứ? Mà liệu tôi có đủ sức không? 

Trung gật đầu: 

-Tôi biết anh là một nhà khảo cổ giỏi. Việc tôi nhờ anh sẽ không ra 

ngoài phạm vi đó đâu! 

-Nhưng tôi biết nói thế nào về việc bỏ cơ quan để đi với anh? 

-Thì anh cứ việc bịa ra một lý do nào đó, như mẹ ốm chẳng hạn - Trung 

nhếch mép vẻ coi thường - Một người thông minh như anh mà lại băn khoăn 

về cái chuyện vặt ấy hay sao? 

Công cố tìm lý do để thoái thác: 

-Nhưng tôi vừa đi xa về, đang còn rất mệt. 

Trung cắt ngang lời anh: 

-Tôi sẽ đưa anh đi bằng xe máy. Mà công việc thì chả có gì nặng nhọc 

lắm đâu. Anh cứ yên tâm đi! 
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Nói xong, hắn móc túi lấy ra một cái nhẫn khác và đặt lên bàn, cạnh cái 

nhẫn thứ nhất. 

-Đây là tiền công ứng trước. Khi nào xong, tôi thanh toán một chỉ còn 

lại. Anh chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lên đường sau 15 phút nữa! 

Công đứng thẳng lên. Anh hỏi Trung bằng giọng phẫn nộ cố nén: 

-Nhưng nếu tôi không thể đi được? 

-Anh sẽ phải đi! - Trung nói bằng giọng đe dọa. 

-Anh không đủ tư cách ra lệnh cho tôi! - Công nói như quát lên. 

Trung nghiến răng lại. Trong phút đó, khuôn mặt của hắn chợt bị biến 

dạng đi như mặt thú. Hắn cười gằn và nói rõ từng chữ: 

-Hãy suy nghĩ cho kỹ kẻo hối hận đấy! 

Một thoáng im lặng căng thẳng trôi qua. Trung nuốt một cái gì đó đang 

vướng trong cổ họng rồi nói tiếp bằng giọng bình tĩnh hơn: 

-Lẽ ra, tôi đã có thể buộc anh phải theo tôi. Nhưng đằng này, tôi vẫn 

thanh toán tiền công cho anh đàng hoàng. Tôi vốn tôn trọng trí thức mà! 

Một ánh giễu cợt lướt qua trong mắt Công. Trung nhận thấy điều đó. 

Hắn bỗng ngồi thẳng lên và nói bằng giọng lạnh băng, tàn nhẫn: 

-Nếu anh không đi, anh sẽ ở lại vĩnh viễn trong căn phòng này! 

Ánh mắt vằn lên những tia đỏ và bàn tay hơi run run của Trung chứng 

tỏ rằng hắn không dọa suông. Công chợt hình dung ra cái cảnh những người 

trong khu tập thể cao tầng này đang xúm đông trước cửa phòng anh. Rồi cửa 

phòng mở ra để cho mọi người nhìn thấy một cái xác đẫm máu nằm giữa nền 

nhà đẫm máu. Trí tưởng tượng của Công lướt nhanh qua những hình ảnh ghê 

rợn ấy. Những hình ảnh tưởng chừng như xa xôi nhưng rất có thể trở thành 

hiện thực chỉ trong nháy mắt. Không, không thể chết một cách vô lý như vậy 

chỉ vì bàn tay của một tên cướp. Dù sao, anh cũng chỉ mới vừa qua cái tuổi 

30 và mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước. Cho đến giờ phút này, chưa bao 

giờ Công nghĩ về cái chết và anh kinh hoàng nhận thấy có thể nó sẽ đến 
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nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều. Nói cách khác, chưa bao giờ anh lại gần cái 

chết đến như vậy! 

Công lặng đi trong những suy nghĩ. Trung vẫn trừng trừng nhìn anh, 

một tay sẵn lên hông, nơi mà Công hiểu rằng đang ẩn giấu cái chết. Cuối 

cùng, anh hỏi hắn: 

-Tôi có thể để lại mấy dòng không? 

Trung trả lời ngay, chứng tỏ là hắn đã suy tính rất kỹ: 

-Được thôi. Cũng không nên làm cho cái cơ quan của anh xôn xao lên 

vì không thấy anh. Nhưng không được nói là đi với tôi lên Sơn Động. Anh 

cứ bịa ra một lý do nào đó. 

Công lấy một tờ giấy, viết vài dòng. Khi anh viết xong, Trung cầm lên 

đọc rồi để xuống bàn. Sau đó, Công đi lại tủ định thu xếp quần áo. Nhưng 

Trung đã ngăn lại: 

-Anh chỉ cần mang thêm quần áo lót. Sẽ không phải ở lại lâu đâu! 

Công nghe theo lời Trung. Anh xếp mấy thứ vào chiếc túi nhỏ. Trước 

khi bước ra, anh nói với hắn bằng giọng đầy băn khoăn: 

-Thực ra tôi không muốn dính dáng vào những chuyện rắc rối của anh! 

Trung nheo nheo mắt nhìn Công: 

-Anh đã nắm được những bí mật của dòng họ Dương chúng tôi. Do đó, 

anh sẽ phải ở bên tôi cho đến khi nào tôi tìm ra được những bí mật đó. 

-Nhưng nếu không tìm được thì sao? - Công hỏi bằng giọng không giấu 

nổi lo ngại. 

-Sẽ thấy, nếu được anh giúp - Trung nói bằng giọng đầy tin tưởng. Sau 

đó, hắn cầm hai cái nhẫn đang để trên bàn đưa cho Công - Anh cất những cái 

này đi. 

Công lắc đầu. Nhưng Trung đã lấy một tờ giấy gói lại và nhét vào ngăn 

kéo bàn của anh. Hắn nói bằng giọng hơi giễu cợt: 

-Ai cũng cần vàng. Dù có là ông thánh đi chăng nữa! 
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Hai người đi ra. Công khóa cửa và gài mảnh giấy lại trong ổ khóa. Chiếc 

Honda 67 màu đen của Trung vẫn đang dựng trước cửa phòng. Họ ngồi lên 

xe. Dưới bàn tay điều khiển của hắn, chiếc xe thong thả lăn bánh ra đường 

lớn và hướng về con đường dẫn lên huyện miền núi Lâm Sơn. 

Việc tên Linh bị Trung giết chết và tên Hoàng biến mất không hề làm 

cho Dung bận tâm. Đối với thị, số phận của hai tên này thực ra không có ý 

nghĩa gì. Nhưng điều mà thị đặc biệt quan tâm là: sau những hành vi manh 

động của bọn “Cá Sấu”, thị cần phải hành xử như thế nào? 

Sau khi thoát khỏi cuộc huyết chiến bên thung lũng, Lân đã bơi qua 

sông, đến thẳng lều của nhóm “Hổ Mang” để cầu cứu. Dung không nén nổi 

cơn giận dữ. Thị dùng những lời nhục mạ nhất để xỉ vả Lân. Trước cơn giận 

dữ đó, Lân chỉ đành ngậm miệng. Hắn không còn chỗ nào để bấu víu và nếu 

không được sự giúp đỡ của bọn “Hổ Mang” này, chắc chắn hắn sẽ trở thành 

nạn nhân tiếp theo của Trung. 

Sau khi nguôi giận, Dung đã suy tính lại. Thị nhận thấy rằng không nên 

quá căng thẳng với Lân. Trước sau thì cuộc đụng độ cũng sẽ nổ ra. Với tính 

cách của mình, chắc chắn là Trung không muốn làm đàn em của bất kỳ ai. 

Hơn nữa, thị cũng đang bầm gan tím ruột vì Hương đã trở thành người nắm 

trong tay nguồn vàng ở Sơn Động. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi 

của thị và đồng bọn. 

Ngay trong ngày hôm đó, Dung bắt đầu ráo riết triển khai các hoạt động 

của mình. Thị giao cho Phúc và Lân đi thu thập nhân công làm thuê. Chỉ sau 

hai ngày, chúng đã tập hợp gần hai trăm người, hầu hết là những người đang 

làm bên thung lũng Vàng. Thị Dung cho số nhân công này ăn ở tập trung 

trong khu nhà bỏ trống của đội trồng rừng số 10 và đào đãi ngay trong khu 

vực này. Thực tế cho thấy rằng không chỉ thung lũng Vàng bên kia sông mà 

ở ngay bên tả ngạn của song Hoàng cũng có thể đào đãi được vàng. Với biện 

pháp này, Dung đã tạo ra được một “lãnh địa” của riêng mình, đối diện với 

“lãnh địa” của Trung và Hương “đỉa” ở thung lũng bên kia. 

Để đề phòng những bất trắc, Dung cử hai tên đàn em của mình thỉnh 

thoảng vượt qua sông Hoàng để nắm tình hình. Khi nhận được tin báo rằng 
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Trung đã vắng mặt ở thung lũng Vàng, Dung và đồng bọn quyết định mở 

một đòn tấn công chớp nhoáng nhằm vào nhóm Hương “đỉa”. 

Lân được cử đi thực hiện công việc này. Nhiệm vụ của hắn là phá hủy 

toàn bộ số hàng mà Hương đang có trong tay và nếu gặp thuận lợi thì “dần 

cho ả một trận để cảnh cáo”. Về điều đó, thị Dung đã dặn dò rất kỹ: Chỉ cần 

làm sao cho Hương phải nằm liệt độ một tuần là đạt yêu cầu! Không được 

quá tay và không được để lộ tung tích. 

Lân được lệnh như con chó được sổng xích. Hắn ra bờ sông Hoàng vào 

khoảng tám giờ tối và lặng lẽ một mình bơi qua sông. 
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Đức Dũng 

SĂN VÀNG 
Tiểu thuyết 

 

NXB Tổng hợp Sông Bé xuất bản lần đầu năm 1989 

Nhà xuất bản Hồng Đức tái bản năm 2024 

-------- 

Chương 8 

SĂN TÌM QUÁ KHỨ        

 Kỳ 3: 

-3- 

Chiếc Honda 67 đưa Trung và Công về đến thị trấn Cộp vào khoảng 6 

giờ chiều. Thoạt tiên, Trung định lên đường đi vào Sơn Động ngay. Nhưng 

khi thấy Công tỏ ra quá mệt mỏi, hắn thay đổi ý định và quyết định sẽ nghỉ 

đêm ở thị trấn. Hắn đưa Công đến một căn nhà nhỏ ở giữa thị trấn. Chính tại 

đây mấy ngày trước, Công đã ngồi dịch bản gia phả. Chủ nhân của căn nhà 

là một ông già sống độc thân và hình như có họ hàng gì đó với Hải. Đây là 

nơi trú ngụ của bọn Trung, Hải và Hương mỗi khi chúng có việc ở lại thị 

trấn. 

Trung rất hiểu rằng trong những ngày sắp tới, kiến thức của Công sẽ là 

yếu tố quyết định kết quả của công việc. Bởi vậy, hắn đối xử với anh thật nhẹ 

nhàng và thậm chí còn có phần thân ái nữa. Hắn hứa với Công rằng: nếu việc 

thành công, ngoài các khoản đã hứa, hắn sẽ tặng thêm cho anh một món tiền 

có thể dùng để lo sắm cho một cuộc sống đầy đủ nhất! 

Công đi ngủ ngay từ lúc 8 giờ tối. Còn lại một mình Trung lặng lẽ ngồi 

uống rượu với ông chủ nhà. Ông này là một tay bợm rượu và có lẽ chỉ cần 

được biếu một chai “sáu nhăm”, ông ta sẵn sàng cho cả quỷ sứ vào trú ngụ 

trong nhà của mình. 
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Vào thời điểm đó, Lân đã bơi qua sông sang bờ bên kia và nhắm thẳng 

về phía căn lều của Hương mà hắn biết rất rõ. 

*** 

Trong căn lều nhỏ ở ven sông, Hương đang ngồi kiểm lại vàng và tiền 

thu được trong vài ngày. Ở căn lều khác cạnh đó, Thịnh và Dung đang đú 

đởn với hai gã Tĩnh và Phú. Từ sau khi Hải đột ngột biến mất, hai ả càng trở 

nên bạo dạn và trơ tráo như những kẻ đã phải sống quá tù túng, nay bỗng 

nhiên được sổ lồng. 

Đang lúi húi đếm dưới ánh sáng của chiếc bóng đèn nhỏ thắp bằng ắc-

quy, Hương bỗng rùng mình. Linh cảm về tai họa khiến thị quay ngoắt lại. 

Trong ánh sáng mờ mờ, Hương nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn với bộ râu quai 

nón sũng nước của Lân. Chỉ trong một thoáng rất nhanh, Lân đã chồm tới 

như một con thú dữ. Hắn choàng một dợi dây qua cổ Hương và nghiến răng 

thít chặt lại. Hương không kịp kêu lên một tiếng. Sợi dây tàn bạo mỗi lúc 

một thắt chặt lại khiến Hương mềm oặt, rũ xuống. Đến lúc đó, Lân mới thu 

sợi dây lại và nhanh nhẹn quơ toàn bộ số tiền và vàng đang để trong chiếc 

khăn màu trắng trên mặt hòm, cho vào túi. Sau đó, hắn vớ lấy can dầu đang 

để trong góc, mở nắp rồi tưới thẳng vào những túi, những ba lô đựng hàng la 

liệt trong lều. Hắn làm cẩn thận và chính xác trong một sự im lặng ghê rợn. 

Vài phút sau, Lân chui ra khỏi lều và lặng lẽ biến mất… 

Sáng sớm hôm sau, Thịnh dậy sớm. Cô ả mệt mỏi gỡ cánh tay của Tĩnh 

đang choàng qua cổ mình và ngồi dậy. Ngay cạnh đó, Dung và Phú vẫn đang 

quấn chặt lấy nhau trong giấc ngủ mê mệt. Thịnh ngáp dài rồi uể oải đứng 

lên, chui ra khỏi lều. Thung lũng Vàng la liệt những lều lán vẫn đang còn say 

sưa trong giấc ngủ nặng nề. Đằng Đông, mặt trời đang bắt đầu tỏa những tia 

màu hồng trên cái thung lũng vẫn còn sương mù giăng trắng xóa. 

Thịnh ngó sang lều của Hương. Qua một khe nhỏ, ánh sáng từ chiếc 

bóng đèn nhỏ làm cho cô ta hơi băn khoăn: Mọi ngày, Hương vẫn có thói 

quen dậy muộn hơn. Không biết hôm nay cô ta dậy sớm và thắp đèn để làm 

gì? Sau một thoáng lưỡng lự, Thịnh bước lại gần và khẽ vén tấm vải căng 

trước cửa lều, nhìn vào trong. 
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Hương đang nằm sóng soài giữa nền đất trong một tư thế kỳ lạ: Đầu cô 

ta ngoẹo hẳn sang một bên trong khi hai tay dang rộng. Mùi xú uế cùng với 

mùi dầu hỏa bốc lên nồng nặc làm Thịnh rùng mình. Dự cảm về một tai họa 

khủng khiếp làm cô ta lặng đi. Thịnh cứ đứng há hốc miệng như thế một lúc. 

Cuối cùng, cô ta lùi lại theo một phản ứng tự nhiên để định bỏ chạy. Nhưng 

cô ta bị vướng vào sợi dây căng lều nên ngã nhào xuống. 

Chính cú ngã ấy đã làm cho Thịnh bình tĩnh trở lại tuy trái tim thì vẫn 

đang đập dồn dập trong ngực. Cô ta lại lồm cồm bò dậy và với vẻ liều lĩnh 

như một kẻ đang bước vào vòng lửa, cô đi vào trong lều của Hương. 

Hương đã chết. Thân thể cô ta đã lạnh ngắt. Khuôn mặt tím bầm và đôi 

mắt lồi ra như sắp bật khỏi tròng của nạn nhân làm Thịnh phải ngồi bệt xuống 

vì bủn rủn. Cô ta cứ ngồi như vậy một lúc và thở dốc lên như vừa phải chạy 

qua một quãng đường xa. Nhưng có một cái khác đã giúp Thịnh thắng được 

nỗi sợ hãi. Cô ta gắng gượng chống tay ngồi dậy và đưa mắt nhìn vào cái 

hòm trong góc lều. Trong hòm chỉ có vài thứ lặt vặt để lẫn trong một đôi 

guốc cũ. Đó là loại guốc đế cao bảy phân và có bọc mút. Ngoài Hương ra, có 

lẽ chỉ có Thịnh là người thứ hai biết được giá trị của đôi guốc bỏ đi ấy. Những 

ngày qua, cô ta đã ngầm để ý và cũng chỉ mới phát hiện ra bí mật của đôi 

guốc từ cách đó hai ngày trước. 

Bây giờ cơ hội đã đến. Một cơ hội mà có lẽ trong suốt đời mình, Thịnh 

sẽ không bao giờ mong được gặp lại. Ý nghĩ đó đã tăng thêm sức mạnh. 

Thịnh vươn người tới, nhặt đôi guốc và chui nhanh ra khỏi lều của Hương. 

Trong căn lều bên cạnh, Dung và hai gã Tĩnh, Phú vẫn đang say sưa 

ngủ. Thịnh nhẹ nhàng bước vào. Cô ta nhặt cái túi xách của mình và rón rén 

bước ra. Sau khi đã nhét đôi guốc vào túi, Thịnh đi thêm một quãng nữa rồi 

lội ào xuống sông Hoàng, bơi sang bên kia. 

Không ai ở thung lũng Vàng nhìn thấy cô ta. 

 

-4- 
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 Lại một lần nữa, Dung nổi cơn tam bành khi biết rằng Lân đã không 

thực hiện đúng ý đồ của mình. Nói đúng hơn, hắn đã hành động quá cái mức 

mà thị cho phép. Điều đó có thể sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. 

Ngay trong buổi tối hôm đó, sau khi từ bên Thung lũng Vàng trở về, 

Lân đã đến gặp Dung và thông báo rằng hắn đã thực hiện mọi chuyện “đúng 

như kế hoạch” rồi báo là phải về thị trấn có việc. Sáng hôm sau, khi nghe tin 

tức từ bên kia báo về cho thị biết là Hương đã bị chết trong lều của mình, 

Dung vội triệu tập gấp cả nhóm lại để bàn tính. 

Sau khi nghe tình hình, cũng như mọi lần, Phúc nóng nảy lên tiếng 

trước: 

-Thế thì càng tốt! Vậy là bớt đi một “con đỉa”! 

Dung lắc đầu: 

-Không đơn giản như vậy đâu! Chúng ta cần phải tính đến sự trả thù của 

thằng Trung và đồng bọn của chúng nó. 

Phúc vung nắm đấm: 

-Sợ quái gì! Chúng ló ra thằng nào, ta thịt ngay thằng đó! 

-Còn ý anh thì sao? - Dung quay sang hỏi Khánh. 

Bằng cái giọng chậm rãi muôn thuở của mình, Khánh lên tiếng: 

-Thằng Lân làm như thế, cũng có lý của nó. Thằng Trung đã thịt hai 

thằng trong nhóm của nó, nó thịt lại bồ của thằng Trung, thế kể ra cũng là 

hòa thôi! Nhưng cái mà tôi ngại là thằng Trung sẽ cho rằng tụi mình đã có 

dính dáng vào chuyện này. Mà như thế sẽ sinh ra những tranh giành không 

có lợi. 

Phúc nóng nảy xen ngang vào: 

-Ông sợ rồi hả? 

Khánh thản nhiên: 

-Tao đã một lần nói rồi: tao không sợ bất cứ thằng nào, kể cả cái mặt 

lợn của mày! Nhưng tao nói đây là vì quyền lợi của cả nhóm. 
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Dung quay sang Phúc, dằn giọng: 

-Anh câm mồm đi! Để cho người ta nói hết đã chứ. 

Sau đó, thị quay sang Khánh: 

-Nói tiếp đi. 

Khánh tiếp tục: 

-Ý tôi muốn là phải làm sao cho thằng Trung hiểu rằng chúng ta không 

có dính dáng gì trong chuyện này. Cứ để cho nó với thằng Lân giết nhau. Hai 

thằng đó, thằng nào chết cũng đều có lợi cho chúng ta cả! 

Dung gật đầu: 

-Đúng thế. Giết người là một trọng tội. Chúng ta phải tạo ra được những 

chứng cớ ngay từ bây giờ để đề phòng những rắc rối sau này. Mục đích của 

chúng ta vào đây là để kiếm tiền, vàng. Mà muốn vậy, trước hết phải được 

an toàn tính mạng cái đã. Không phải là tôi sợ thằng Trung, nhưng nếu nó 

rình để tỉa từng người một thì chưa biết tình hình sẽ ra sao? Tôi đã gặp thằng 

Trung, tôi biết là nếu nó đã định trả thù ai là nó sẽ trả thù bằng được! 

Cả bọn ngồi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Dung lên tiếng trước: 

-Từ bây giờ, chúng ta phải cắt đứt mọi quan hệ với thằng Lân. 

Khánh gật đầu: 

-Tôi cũng nghĩ như vậy. 

Phúc bấy giờ cũng lên tiếng: 

-Nếu vậy, bao giờ thằng Trung về thung lũng, chúng ta nên tìm cách 

bắn tin cho nó biết chính thằng Lân đã tự ý gây ra chuyện đó. 

Thị Dung mỉm cười và quay sang nhìn Phúc: 

-Ý kiến hay đấy. 

Ngừng một lát, thị bình luận thêm: 

-Từ ngày biết anh, tôi mới thấy anh nói một câu nghe tạm được! 

Đó là một câu khen không lấy gì làm thiện ý cho lắm. Nhưng Phúc vẫn 

đỏ mặt lên vì sung sướng. 
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*** 

Chiều hôm sau, khi Lân vừa từ thị trấn quay lại thì một tên đàn em của 

Dung được cử đến gặp hắn để thông báo về quyết định loại hắn ra khỏi nhóm 

“Hổ Mang”. Nghe xong, Lân lặng đi. Thoạt tiên, hắn đã định vác dao tới lều 

của Dung để gây sự. Nhưng hắn đã kịp bình tĩnh lại. Mặc dù chưa bao giờ 

được chứng kiến những ngón đòn của bọn Phúc, Khánh, nhưng hắn hiểu rằng 

gây sự với bọn này cũng chẳng khác gì thò tay vào miệng rắn độc. Trong khi 

đó, trên đầu hắn lại đang còn lơ lửng một mối đe dọa khác là Trung. Với kinh 

nghiệm của mình, Lân hiểu rằng bọn “Hổ Mang” nhất định sẽ tìm cách bắn 

tin cho Trung biết ai là kẻ đã giết Hương “đỉa”. Như vậy, mọi con đường của 

hắn ở vùng đất này đều đã cụt và cách duy nhất là nhanh chóng cuốn xéo 

khỏi cái Thung lũng Vàng này càng sớm càng tốt. 

Với những suy nghĩ như vậy, Lân quay sang nói với tên đàn em của thị 

Dung: 

-Hóa ra là như vậy. Tao cứ ngỡ “Hổ Mang” phải là thế nào kia chứ. Thì 

ra rặt một lũ hèn! 

Khi tên kia đang bước ra khỏi lều, hắn nói thêm: 

-Mày nói lại với chúng nó là từ nay đừng có xía vào chuyện của tao nữa 

nghe không. Ai có việc người nấy. Đừng có mà chọc gậy bánh xe. Nếu có 

chuyện gì, tao thề sẽ thí mạng với chúng nó! 

Tuy nói cứng như vậy nhưng ngay sau khi gã kia quay gót, Lân cũng 

vội vã thu xếp và chuồn thẳng. Để tránh những bất trắc, hắn không dám đi 

theo đường mòn mà băng theo bờ sông Hoàng, đi xuôi xuống một đoạn xa 

hơn rồi mới dám leo lên con đường mòn để đi tiếp. 

Khi Lân đang từ bờ sông bước lên con đường mòn, hắn chợt nhìn thấy 

bóng một cô gái cũng đang từ dưới sông bước lên. Lân vội vã căng mắt quan 

sát. Trong làn sương mờ mờ đang bao phủ, hắn vẫn nhận ra đó là Thịnh. Trên 

tay cô ta xách cái túi nhỏ, bước đi mải miết bước và thỉnh thoảng lại nhìn lại 

phía sau với vẻ mặt dớn dác. Nói đúng hơn, Thịnh đang bước những bước 

hoảng hốt như một người đang chạy trốn. 
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Lân biết rõ Thịnh là đàn em của Hương “đỉa” trong những cuộc buôn 

bán ở thung lũng Vàng. Tại sao cô ta lại bỏ đi ngay sau khi Hương bị chết? 

Cô ta sợ đến lượt mình cũng sẽ phải gánh một kết cục như thế chăng? Hay là 

cô ta đang đi báo công an về cái chết của Hương? Hoặc cũng có thể cô ta đã 

biết được một điều gì đó hoặc đã nhìn thấy hắn chui vào lều của Hương tối 

qua? Những câu hỏi dồn dập đến trong cái đầu đang căng thẳng của Lân. Hắn 

quyết định phải tìm hiểu lý do tại sao Thịnh lại vội vã bỏ đi. Nếu cô ta đúng 

là một nhân chứng trong vụ giết Hương thì hắn sẽ phải vĩnh viễn bịt mồm 

nhân chứng vô phúc ấy! 

Với những dự định như vậy, từ nơi ẩn nấp của mình, Lân nhảy ra và 

đuổi theo Thịnh. Những bước chân của hắn vang lên trong cái tĩnh mịch của 

buổi sáng làm Thịnh giật mình quay ngoắt lại. Ngay sau đó, cô ta vụt bỏ chạy 

dọc theo bờ sông. 

Những bước chân chuệnh choạng của Thịnh không thể so được với 

những bước nhảy dài như một con báo của tên cướp. Thịnh ngoảnh nhìn lại. 

Cô ta thấy mái tóc bù xù của Lân đang nhấp nhô sau những tảng đá. Bằng 

những động tác của một kẻ đã gần như mất trí, Thịnh vội vã mở túi lấy đôi 

guốc ra và ném xuống giữa dòng nước Hai chiếc guốc rơi xuống – một chiếc 

chìm ngay, còn chiếc kia vẫn nổi lềnh bềnh và bị cuốn đi. 

Những vòng sóng trên mặt sông chưa tan hết thì Lân cũng đã nhảy tới 

trước mặt Thịnh. Hắn thấy cô ta đang đứng dựa vào một phiến đá lớn, nhìn 

xuống sông Hoàng với vẻ mặt thẫn thờ không còn chút sinh khí. 

Lân từ từ tiến lại. Hắn hất hàm: 

-Cô đi đâu đấy? 

Thịnh quay lại nhìn Lân bằng đôi mắt trống rỗng. Nghĩ là cô ả định thi 

gan với mình, Lân rút ra một con dao nhỏ và rít lên: 

-Đi đâu? Nói? 

Lưỡi dao làm Thịnh như bừng tỉnh. Cô ta khẽ chớp chớp mắt và nói 

bằng giọng gần như là thầm thì: 

-Tôi không thể ở lại được nữa… 
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-Vì sao? - Lân hỏi và vẫn lăm lăm con dao trên tay. 

Vốn cùng trong một nhóm nên Thịnh biết rất rõ mâu thuẫn giữa Trung, 

Hương và bọn “Cá Sấu”, cô ta đột ngột chuyển giọng và nói như gào lên: 

-Anh cũng không còn ở nổi nữa là tôi! 

Câu trả lời ấy làm cho Lân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy vây, hắn vẫn 

thử kiểm tra lại cho chắc: 

-Con Hương đuổi cô à? 

Đó là một cái bẫy. Nhưng Thịnh đã không bị lừa. Cô ta thở dài: 

-Không cần nó đuổi. Tôi đã định đi từ lâu rồi. 

Mối nghi ngờ đã qua. Lân thu dao lại và hỏi bằng giọng đã trở lại bình 

thường: 

-Cô định đi đâu bây giờ? 

-Tôi chưa biết! - Thịnh nói và lại thẫn thờ nhìn xuống dòng nước. 

Lân bỗng nắm lấy tay Thịnh: 

-Vậy thì đi với tôi. Chúng ta sẽ đến nơi khác. Sẽ làm lại từ đầu. 

Thịnh lắc đầu. Lân kéo mạnh hơn nhưng cô ta đã giằng mạnh ra và bỗng 

hét lên bằng giọng điên dại: 

-Không, anh cút đi! 

Sau câu nói đó, cô ta quay người, bỏ chạy dọc theo bờ sông.  

 

 

 

 

Đức Dũng 

SĂN VÀNG 
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Tiểu thuyết 

 

NXB Tổng hợp Sông Bé xuất bản lần đầu năm 1989 

Nhà xuất bản Hồng Đức tái bản năm 2024 

-------- 

Chương 8 

SĂN TÌM QUÁ KHỨ        

 Kỳ 4: 

Lân không đuổi theo. Hắn không muốn vì dây dưa với cô ta mà mang 

họa vì Trung có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Ý nghĩ ấy khiến Lân vội vã nhìn 

nhanh ra xung quanh. Sau đó, hắn cúi xuống nhặt cái túi của Thịnh vẫn đang 

vứt lăn lóc dưới đất rồi vội vã quay đi. Một lát sau, cái dáng thấp đậm của 

hắn đã biến mất sau những mỏm đá và màn sương đang dâng cao dần lên để 

nhường cho một ngày mới đến với vùng đất của những tội ác này. 

Lân đã đi khuất một lúc lâu, Thịnh mới dám quay lại. Cô ta cứ để nguyên 

quần áo và nhảy ào xuống sông, ở nơi mà cô ta cho rằng mình đã ném đôi 

guốc xuống. Cô ta ngụp lặn, mò tìm cho đến khi kiệt sức mới bơi vào và nằm 

dài trên bờ cát để nghỉ. Khi cảm thấy đã khỏe lại, Thịnh tiếp tục lao xuống 

nước. Những động tác ấy cứ lặp đi lặp lại trong mấy tiếng đồng hồ và chỉ 

chấm dứt khi Thịnh bất ngờ bị chuột rút khi đang ở dưới sông. Cơn đau lập 

tức nhấm chìm cô ta xuống và chỉ một phút sau, mặt nước đã trở lại vắng 

lặng như là chưa từng có điều gì xảy ra ở đây. 

Con người khốn khổ đó đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy sông Hoàng 

cùng với toàn bộ số vàng giấu trong một chiếc guốc mà Hương “đỉa” đã tích 

góp được trong những ngày buôn bán ở thung lũng Vàng. 

 

-5- 
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Trong một căn lều nhỏ ở ven bờ sông Hoàng, bên phía thung lũng Vàng 

có bốn người đang ngồi quây quần bên nhau. Đó là những người trong nhóm 

công tác do thiếu tá Mai Thế chỉ huy. 

Trong khi các trinh sát lần lượt nêu ra ý kiến thảo luận, góp ý cho kế 

hoạch hành động sắp triển khai, Mai Thế cắm cúi ghi chép vào một cuốn sổ 

nhỏ xíu. Cuối cùng, anh ngẩng lên và thong thả nói: 

-Tóm lại, có thể kết luận rằng trong khu vực này, ngoài hai nhóm cướp 

và buôn lậu lớn do Trần Kimị Dung và tên Trung cầm đầu, còn có khoảng 

năm hoặc sáu nhóm cướp nhỏ khác vẫn đang hoạt động. Hầu hết bọn chúng 

đều có vũ khí. Về những vụ phạm tội hình sự, tính đến ngày hôm qua, ở đây 

đã xảy ra 15 vụ, trong đó có cả án giết người. 

Dừng lại một lát như để chờ các trinh sát bổ sung, Mai Thế tiếp tục: 

-Có thể thấy rõ là tình hình trật tự trị an trong khu vực này đã lên tới 

mức báo động. Cần phải có ngay những biện pháp mạnh, có hiệu quả. Các 

đồng chí có ai còn ý kiến gì không? 

Trung úy Tuấn lên tiếng: 

-Tôi đề nghị phải tổ chức ngay một chiến dịch truy quét bọn tội phạm 

hình sự trong khu vực này. Sớm chừng nào, tốt chừng đó. 

Thượng sĩ Hiền bổ sung thêm: 

-Cần phải chú ý đến cả bọn buôn vàng nữa. Chúng có những quan hệ 

mật thiết với bọn cướp. 

Mai Thế gật đầu. Anh quay sang phía trinh sát trẻ thứ ba đang ngồi lặng 

với vẻ mặt đăm chiêu: 

-Đồng chí Bài có ý kiến gì không? 

Người trinh sát trẻ ngập ngừng lên tiếng: 

-Theo tôi, nên đề nghị công an tỉnh cử người về phối hợp. Trong chiến 

dịch truy quét, chúng ta cần lập một trạm kiểm tra ở cửa ngõ vùng Sơn Động 

để hạn chế bọn tội phạm. 

Mai Thế gật đầu: 
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-Bây giờ, tôi đề nghị các đồng chí mấy việc: trước hết, ngay trong sáng 

nay, Tuấn và Bài quay về thị trấn Cộp. Các đồng chí có nhiệm vụ báo cáo 

tình hình với lãnh đạo công an huyện và đề nghị cho lập nagy hai trạm kiểm 

soát trên hai đầu của trục đường ra vào Sơn Động. Sau đó, các đồng chí gọi 

điện về Công an tỉnh theo số máy này. Nhớ phải chờ nghe được ý kiến trả lời 

nhé. 

Mai Thế nói và đưa cho Tuấn số máy của thượng tá Lương và nội dung 

điện mà anh đã thảo sẵn. Trong đó, anh đề nghị thượng tá cho thành lập một 

nhóm công tác đặc biệt. Nhóm này sẽ phối hợp với công an huyện Lâm Sơn 

và công an các huyện xung quanh để mở một chiến dịch truy quét các ổ nhóm 

tội phạm.  

Sau đó, anh quay sang phía Hiền: 

-Còn tôi và Hiền sẽ ở lại đây để chuẩn bị những công việc cần thiết. Có 

ai bổ sung gì không? 

-6- 

Lân đã gần về đến thị trấn Cộp. Ở một khúc ngoặt, hắn nhìn thấy cái 

cổng xiêu vẹo của trường Phổ thông cơ sở Ninh Vang lấp ló bên kia đồi. 

Nhưng cũng chính trong phút đó, đôi mắt tinh như mắt thú của hắn chợt nhíu 

lại và hắn vội vã ngồi thụp xuống. Hắn đã nhận ra cái dáng cao lớn của Trung 

đang đi bên cạnh một người gầy gò hơn. Người này đeo một chiếc kính và 

từ đó, thỉnh thoảng những tia mặt trời lại được phản chiếu sáng lấp lóa. Họ 

đang leo từ dưới con đường đất lên đường mòn dẫn vào Sơn Động. 

Sau một thoáng suy tính, Lân dạt xuống bên đường và ẩn sâu vào giữa 

những tảng đá lô nhô dưới chân một ngọn núi đá. Ở đây, hắn thấy có một cái 

hang rộng được che khuất bằng một phiến đá lớn bên ngoài. Đó là một nơi 

trú ẩn rất tốt. Lân vội vã chui vào. Cái hang này hình như đã có chủ vì hắn 

thấy một cái chiếu còn khá mới trong góc, Lân thả rơi túi và nằm duỗi dài 

xuống chiếu. Sau một chặng đường xa, được ngả lưng ở một nơi yên tĩnh 

như thế này quả là một phần thưởng mà không phải ai cũng mơ được gặp. 

Tuy trong hang hơi ẩm ướt nhưng điều đó không làm cho Lân bận tâm. Hắn 
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dự định chỉ ở trong hang khoảng 15 phút để Trung đi qua, sau đó sẽ tiếp tục 

trở về thị trấn Cộp. 

Nhưng cái cơ thể đã quá mỏi mệt vì những biến động trong những ngày 

qua đã không chịu tuân theo ý nghĩ của Lân. Hắn đã thiếp đi trong một giấc 

ngủ mê mệt và chỉ choàng tỉnh khi có một kẻ nào đó bỗng đá vào hông hắn. 

Lân bật choàng dậy. Hắn giật mình thấy xung quanh có bốn tên mặt mũi bặm 

trợn đang gườm gườm nhìn mình và trên tay đứa nào cũng lăm lăm một lưỡi 

dao sắc lịm. Ở bên ngoài hang, hoàng hôn tím sẫm đang bao phủ lên đồi núi. 

Lân hiểu rằng mình đã ngủ quên trong hang tới gần sáu giờ đồng hồ. 

Trong một thoáng, Lân tỉnh hẳn. Hắn bật dậy và thấy cái túi xách mà 

hắn đoạt được của Thịnh đã bị mở tung. Những bộ quần áo phụ nữ bị vứt ra 

ngoài. Lân vội sờ tay lên thắt lưng. Nhưng con dao của hắn không còn ở đó 

nữa. Như vậy, Lân phải đối mặt với bốn tên cướp đã sẵn sàng khi trong tay 

hắn không có vũ khí. Và điều quan trọng hơn, hắn vẫn chưa biết bọn này là 

ai? Chúng muốn gì?  

Những câu hỏi vẫn còn đang lởn vởn trong đầu óc Lân, một tên có hàng 

râu mép rậm rạp lên tiếng: 

-Ê, thằng kia! Mày từ đâu đến? 

Lân cũng nhìn những đối thủ của mình và hỏi lại: 

-Vậy còn chúng mày? 

Tên có ria máp trợn mắt chửi: 

-Mả bố mày! Trả lời ngay! Mày chui vào đây nhằm mục đích gì? 

-Chúng mày đã thấy đấy - Lân nói và chỉ xuống cái chiếu -Tao ngủ! 

Tên thứ hai trong bọn cướp hất hàm: 

-Mày là ai? Ở đâu? Làm nghề gì? 

Lân nhếch mép: 

-Vậy còn chúng mày? 
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Rõ ràng cái câu hỏi của Lân không làm cho bọn cướp hài lòng. Không 

thèm nói thêm một lời nào, cả bốn đứa nhảy xổ vào Lân như một bầy chó 

đói. 

Nguy hiểm đã làm cho Lân trở nên dũng mãnh như một con thú. Hắn 

cũng chồm dậy và bằng một thế võ nhà nghề, tung ra hai cú đá kinh hồn. Hai 

tên cướp dính đòn. Một tên bị văng dao. Tên thứ hai bị đá trúng quai hàm 

ngã nhào xuống. Hai tên còn lại mất đà loạng choạng lao vào vách đá. 

Nhanh như cắt, Lân nhặt lưỡi dao của một tên rơi trên mặt đất và nhảy 

vọt ra ngoài hang. Cả bốn tên cướp đuổi theo. Lân nhảy đến một bãi đất bằng 

phẳng, tựa lưng vào vách đá và đối mặt với bốn tên đang quây tròn lại. Hắn 

đã hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng vào cuộc ẩu đả. Hắn hiểu rằng chỉ có thể 

thoát khỏi cuộc đụng độ ngẫu nhiên này bằng sự liều lĩnh và hắn cương quyết 

sẽ chống trả đến cùng. Trong khi đó, bốn tên cướp cũng đang bắt đầu sôi máu 

do những đòn đánh trả và sự nhanh nhẹn không ngờ của Lân. Lại một lần 

nữa, chúng nhảy xổ vào đối thủ. Nhưng lần này chỉ có hai đứa vào cuộc, còn 

hai tên kia trợ chiến ở vòng ngoài. 

Hai lưỡi dao hoa lên. Hai khuôn mặt méo mó vì căm giận. Lân chỉ kịp 

nhìn thoáng qua những điều đó vì phản ứng của hắn còn nhanh hơn nhiều. 

Hắn nghiêng người sang trái để tránh đường lao tới của một đối thủ và gạt 

phắt được lưỡi dao của tên này, đồng thời tung chân phải xỉa thẳng vào mặt 

tên thứ hai. Cả hai tên cướp đều khựng lại. Lân hơi xuống thấp người, vung 

mạnh lưỡi dao của mình. Lưỡi dao chính xác của hắn đã xé rách một mảnh 

đùi của tên cướp phía bên trái hắn làm tên này kêu rú lên rồi khuỵu xuống. 

Tên thứ hai vẫn chưa hoàn hồn vì bị đá trúng cằm, vội vã nhảy lùi lại. Ngay 

sau đó, Lân thu dao và lùi lại, tựa lưng vào vách đá để chờ đợi. 

Những ngón đòn nhà nghề của Lân làm bọn cướp kinh ngạc. Tên có 

hàng ria mép rậm rạp hơi nhíu mày. Hắn ra hiệu cho những tên kia dừng lại 

và hỏi Lân: 

-Ông chơi được đấy! Đi với bọn tôi không? 

Lân không ngạc nhiên về thái độ ấy. Hắn hỏi lại: 

-Nhưng chúng mày là ai? 
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-Cũng như ông thôi. 

-Như tao? Nhưng chúng mày biết tao là ai? 

Tên có ria mép cười hềnh hệch: 

-Qua đồ đạc của ông, bọn này cũng đã biết. Chắc ông vừa trấn được của 

con nào cái túi kia phải không? 

Lân đã hiểu. Chính cái túi của Thịnh đã làm lộ tung tích của hắn. Nhưng 

điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng lắm. Cái mà hắn đang suy nghĩ là lời 

đề nghị của bọn cướp mặt mũi còn non choẹt này. Trong cái hoàn cảnh đang 

đơn thương độc mã như hắn bây giờ, có được một bọn đàn em như bốn tên 

này thì thật không gì bằng. Nhưng hắn phải là đàn anh, phải là thủ lĩnh. Một 

kẻ đã từng cầm đầu cái băng “Cá Sấu” nổi tiếng như hắn rõ ràng là xứng 

đáng với điều đó. Nghĩ vậy, Lân thong thả: 

-Nếu vậy, tỷ thí đi! 

-Nhưng để làm gì? - Tên kia ngạc nhiên. 

Lân nhếch mép: 

-Chúng mày theo nghề mà không biết “luật”. Phải có tỷ thí để chọn thủ 

lĩnh mới! Chơi từng thằng một. Thằng nào thắng, chơi tiếp với thằng khác. 

Bọn cướp nhìn nhau. Sau một lúc im lặng, tên có ria mép lại lên tiếng. 

Lần này, giọng hắn bỗng trở nên nhũn nhặn hẳn: 

-Coi như là chúng ta đã tỷ thí. Bọn này sẵn sàng mời đàn anh làm thủ 

lĩnh! 

Lân nheo mắt ngẫm nghĩ. Rõ ràng đây là bọn mới vào nghề đao búa. 

Chắc chúng là một nhóm đào vàng nào đó, do không kiếm được vàng nên 

chuyển sang trấn lột để kiếm tiền. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của 

hắn, lời đề nghị của bọn chúng đã tạo ra một cơ hội. Đây là một dịp may để 

khôi phục lại cái uy thế đã bị sụp đổ cùng với băng “Cá Sấu” trong Thung 

lũng Vàng. Cứ tạm nhận lời, sau này sẽ định liệu. 

Sau những suy tính như vậy, Lân gật đầu: 

-Được. 
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Bọn kia lập tức giắt dao vào thắt lưng. Trong khi hai tên đến xốc nách 

tên bị thương dìu đi, tên có ria mép bước đến trước mặt Lân: 

-Mời “đại ca” về nhà nghỉ đã. 

Lân ngạc nhiên: 

-“Nhà” nào? 

-Cái hang đo đó - Tên có ria mép trả lời - Đó là nơi “nhà” của chúng ta. 

Cả bọn vào trong hang. Thì ra đây chính là nơi trú ngụ của bọn cướp 

này. Do một sự ngẫu nhiên, Lân đã chui vào đó nằm ngủ và bây giờ lại trở 

thành thủ lĩnh của chúng. 

Tên có ria mép tên là Khắc. Trước khi gặp Lân, hắn là đầu sỏ của cả 

bọn. Tên bị dao đâm vào bắp chân là An. Hai tên còn lại là Hòe và Biên. 

Chính bọn chúng là những kẻ đã chặn đường Đoàn thanh tra của tỉnh cách 

đó mấy ngày. Sau này, khi nghe lại chuyện đó, Lân đã giật mình. Hắn cấm 

bọn đàn em tuyệt đối không được động chạm tới những đối tượng như thế 

một lần nữa. Bằng kinh nghiệm của mình, hắn thừa hiểu rằng những vụ cướp 

như vậy không những không thu được bao nhiêu mà ngược lại, có thể dẫn 

đến những kết cục bi thảm do đụng đến “người của Nhà nước”. 

Điều lo ngại của Lân là có cơ sở. Nhưng cũng may cho bọn chúng là do 

xấu hổ và do trung thành với mục đích đã được ấn định ngay từ trước chuyến 

đi kiểm tra nên sau khi đã trở về tỉnh, các thành viên trong đoàn giấu biệt 

chuyện bị cướp. Giá như họ nói ra điều đó, câu chuyện này đã có thể dẫn đến 

một kết cục khác hẳn. 

Trong buổi lễ chích máu ăn thề được tổ chức trong hang đá ngay tối 

hôm đó, Lân đã đặt tên cho băng cướp của mình là “Gấu”. Khắc là tên đứng 

thứ hai trong băng, sau Lân. 

Một băng cướp đã ra đời nhanh chóng như vậy. Dưới sự chỉ đạo của 

Lân, băng “Gấu” bắt đầu hoạt động nhưng thận trọng hơn. Địa bàn của chúng 

không chỉ riêng con đường vào Sơn Động mà phát triển rộng ra những tụ 

điểm đào đãi vàng khác trong toàn huyện Lâm Sơn. 
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Chương 9: 

NÚI “BẠCH TƯỢNG”  

 Kỳ 1: 

-1- 

Long, người dẫn đường cho Lê Hà là một người rất ít nói. Trên suốt 

đoạn đường từ thị trấn Cộp vào đến Sơn Động, anh lặng lẽ đi bên cô và chỉ 

trả lời khi cô hỏi. Theo nhận xét riêng của mình, Lê Hà thấy rằng người dẫn 

đường này cũng không thông thạo đường đất ở đây hơn cô. Nhưng đi với 

anh, cô vẫn cảm thấy yên tâm. Trong ánh mắt bình thản của Long luôn luôn 

toát lên một sự trầm tĩnh đáng tin cậy. 

Khoảng 11 giờ trưa, họ đã đến nơi. Chỉ chưa đầy một tháng trôi qua mà 

cảnh vật ở đây đã thay đổi đến mức không nhận ra nữa. Điều mới mẻ trước 

tiên là ở ngay dưới chân dốc, nơi dẫn vào thung lũng Vàng đã xuất hiện một 

trạm gác. Đó là một căn nhà nhỏ ba gian, mái và vách đều lợp tạm bằng cỏ 

tranh. Trong trạm có một chiến sĩ công an đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ. Đó 

là thượng sĩ Hiền. 

Khi biết Lê Hà là phóng viên và Long là người dẫn đường cho cô, Hiền 

nói giọng không giấu nổi lo lắng: 

-Tình hình khá căng đấy! Các đồng chí có cần người đi theo không? 

Lê Hà chưa kịp trả lời, Long đã nói thay cho cô: 

-Cảm ơn anh! Hiện tại, cứ mặc chúng tôi. Nếu có khó khăn, chúng tôi 

sẽ xin nhờ các anh. 

Hiền gật đầu: 

-Vậy cũng được. 

Trước khi hai người đi vào khu vực của đội trồng rừng số 10, Hiền dặn 

thêm: 
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-Nếu định nghỉ đêm, các đồng chí phải quay lại đây nhé. Tuyệt đối 

không được ở lại trong đó. 

Hai người gật đầu cảm ơn Hiền và đi tiếp. Mấy phút sau, họ đã lên đến 

quả đồi, nơi trước đây là khu nhà của đội 10. Vừa đến nơi, những điều nhìn 

thấy đã khiến Lê Hà đứng sững lại vì kinh ngạc! 

Không còn nữa những mái lá bình yên ẩn mình dưới màu xanh sum xuê 

của những cây ăn quả lưu niên. Khung cảnh bình yên trước đây đã hoàn toàn 

bị xáo trộn. Từ trên lưng đồi, kéo dài xuống đến bờ sông Hoàng là những hố 

đào đỏ trông giống như những vết lở loét gớm ghiếc. Bên những hố đào ấy, 

hàng trăm con người lao xao qua lại với những ba lô, sọt đựng đất, với những 

xẻng cuốc và máng đãi vàng. Những cây ăn quả xanh tươi bị xén đứt rễ, nay 

rũ xuống héo hắt. Những thân cây, cành cây bị bẻ, bị chặt phá nằm ngổn 

ngang khắp nơi. Dãy nhà của anh chị em công nhân vẫn còn nhưng không 

con cái vẻ bình yên, đầm ấm hôm nào. Không còn thấy bóng dáng của những 

đàn gà lục cục đi kiếm mồi, những con lợn cọ mình vào gốc cây hay đàn vịt 

vỗ cánh ào ào chạy ra bờ sông. Thay vào đó là những âm thanh thô bạo hơn: 

Tiếng người cười nói, tiếng hát lè nhè, tục tĩu, tiếng xẻng cuốc bổ vào lòng 

đất, tiếng những bước chân rậm rịch không ngớt. Cuộc sống yên bình đã chết 

ở nơi đây, thay vào đó là những âm thanh ồn ào, quái đản của một lối sống 

man rợ luôn luôn tỏa ra cái không khí gấp gáp, quái đản và tràn đầy dục vọng. 

Lê Hà đứng lặng trước những cảnh ấy. Bên cạnh cô, Long cũng đang 

cắn chặt môi như cố nén một điều gì đó từ bên trong. Có lúc anh quay sang 

định nói với Lê Hà một câu gì đó nhưng lại chợt im lặng. Tuy vậy, trong đôi 

mắt của anh, Lê Hà vẫn nhận thấy những tia sáng thật lạ lùng. Những tia sáng 

ấy như động viên, như thúc giục cô bằng một sự đồng cảm sâu sắc. Mãi sau 

này, khi đã hiểu hết về Long, Lê Hà mới biết rằng những cảm giác của mình 

là hoàn toàn đúng. 

Sau một lúc quan sát, Lê Hà lấy ra chiếc máy ảnh mà cô đã mang theo 

và bắt đầu chụp. Cô chụp lại tất cả những cảnh hỗn loạn xung quanh mình. 

Mải mê với công việc, Lê Hà không biết rằng nhiều người đang đào đãi vàng 
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đã dừng tay lại nhìn cô. Một vài kẻ trong số đó đã chạy đến một căn lều lớn 

căng bằng vải bạt kín mít nằm ở giữa đỉnh đồi. 

Một lát sau, từ trong căn lều đó, một gã trạc hơn 40 tuổi, dáng thấp béo 

bước ra. Đó là Phúc. Hắn xăm xăm đi thẳng tới trước mặt Lê Hà và Long 

roiof đưa tay ra chắn ống kính máy ảnh. Hắn hét lên: 

-Chụp cái gì! Cút ngay không ông đập vỡ máy bây giờ! 

Bằng một phản xạ nghề nghiệp, Lê Hà nhanh tay bấm máy ghi lại khuôn 

mặt đằng đằng sát khí của Phúc. Sau đó, cô bình tĩnh hỏi lại: 

-Anh là ai, có quyền gì mà cấm tôi? 

Phúc trợn mắt: 

-Hỏi cái mả bà chúng mày đấy à? Tao có quyền. Cút ngay! 

Thái độ thô lỗ ấy chỉ làm cho Lê Hà lạnh lùng hơn. Cô nói: 

-Tôi là nhà báo. Tôi có đủ tư cách chụp ảnh ở khu vực này! 

Phúc nhăn nhở: 

-Nhà báo cũng cút. Chúng ông đếch cần nhà báo! Tao cho chúng mày 

một phút. Nếu không cút, đừng có trách tao ác! 

Long vẫn im lặng chứng kiến cuộc đối thoại ấy. Bây giờ anh mới nhỏ 

nhẹ lên tiếng: 

-Anh đe dọa chúng tôi đấy à? 

Phúc gầm lên. Bằng một bước nhảy, hắn đã đến trước mặt Long: 

-Mày tưởng ông dọa suông hả? Này, thì thách này. 

Miệng nói, Phúc vung cả hai tay giáng thẳng hai nấm đấm vào mặt Long 

nhưng anh đã nghiêng người né tránh làm hắn mất đà, loạng choạng. Một số 

kẻ đào vàng đang đứng xung quanh cười rộ lên. Lê Hà vội vã chạy tới đứng 

chắn trước mặt Phúc đang như phát điên vì đánh hụt. Cô quát lên: 

-Anh không có quyền đánh người! 

Hình dáng nhỏ nhắn của Lê Hà đứng trước Phúc làm những người xung 

quanh im bặt vì hồi hộp. Chắc chắn là cô gái mảnh khảnh ấy không thể chịu 
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nổi một cái tát của con thú dữ này. Nhưng Phúc không ra tay ngay. Hắn 

nghiến răng chỉ vào mặt cô: 

-Đàn bà, dẹp sang một bên! 

Lê Hà vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình: 

-Chúng tôi không làm gì đến anh. Anh không có quyền! 

-A! Lý sự hả! 

Phúc quát lên và nghiến răng vung tay. Nhưng từ phía sau, Long đã kéo 

Lê Hà bật lùi lại. Phúc lại đánh hụt. Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. 

Vừa gầm lên như một con thú, hắn nhảy xổ vào hai người. 

Sự nhũn nhặn của Long đến đây cũng chấm dứt. Anh như đã biến đổi 

thành một con người hoàn toàn khác. Vẻ hiền lành đã được thay bằng một 

thái độ quyết liệt. Không thèm né tránh như ban nãy, anh cũng nhảy bổ vào 

Phúc. 

Sự thay đổi ấy của Long làm cho Phúc bị bất ngờ. Có thể thấy là hắn 

hơi chững lại. Nhưng không kịp nữa. Hắn đã đi quá xa và không kịp dừng 

lại. Bởi vậy, giống như con trâu mộng, hắn nhắm mắt lao bừa vào đối thủ với 

hai nắm đấm to tướng như hai quả tạ. 

Hai người lao thẳng vào nhau. Phúc nghiến răng giáng thẳng cả hai nắm 

đấm vào mặt chàng trai. Một thoáng né tránh rất nhanh và Long luồn qua 

cánh tay phải của Phúc. Sau đó, anh quay ngoắt lại và chắp hai tay vào nhau, 

giáng một đòn như búa bổ xuống cái gáy nần nẫn những thịt của Phúc. Đòn 

đánh chí tử ấy khiến hắn ngã nhào xuống, húc đầu vào một gốc cây. Nhưng 

hắn chưa gục hẳn. Long nhảy tới và giáng một cú đá trúng dữ dội vào quai 

hàm Phúc. Cú đá ấy làm hắn ngã lăn lông lốc trên sườn đồi. 

Những người đào vàng vừa thích thú, vừa lo ngại theo dõi trận đấu. Họ 

hiểu rằng câu chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Quả nhiên, vừa nhổm 

dậy, Phúc đã gào tướng lên: 

-Chúng mày đâu. Đánh chết nó cho tao! 
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Tấm vải căng trước cửa cái lều bạt như bung ra. Từ bên trong, Khánh 

và Dung lao tới. Trong khi thị Dung chạy đến đỡ Phúc dậy, Khánh quẳng 

điếu thuốc lá trên môi và sấn đến trước mặt Long. Thấy có thêm đồng bọn, 

Phúc cũng rút trong người ra một chiếc lưỡi lê dài màu xám, xăm xăm chạy 

lại. 

Nhưng Khánh còn chưa kịp ra đòn, Long đã lạnh lùng chìa ra trước mặt 

hắn chiếc thẻ công an của mình: 

-Tôi là công an đang làm nhiệm vụ. Kẻ nào hành hung, tôi sẽ bắn! 

Nói xong, anh đặt tay lên hông, nơi có khẩu súng ngắn và nhìn hai đứa 

đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt bình tĩnh nhưng cương quyết. Khánh 

và Phúc sững lại. Chúng đưa mắt nhìn nhau. Nhưng thị Dung đã vội vã chạy 

tới với nụ cười cởi mở giả tạo: 

-Công nan à? Chết thật, ấy thế mà chúng tôi lại cứ nghĩ là bọn lang thang 

nào đến đây gây sự! Xin lỗi anh nhé! 

Vừa nói, thị vừa nhanh tay kéo Khánh và Phúc bước đi. Nhân cơ hội ấy, 

Lê Hà đưa máy ảnh lên, thu gọn hình ảnh của cả bọn cùng với chiếc lưỡi lê 

mà Phúc vẫn đang lăm lăm trên tay. Có thể nói rằng trong tất cả những kiểu 

ảnh mà cô đã chụp, đây là một trong những kiểu ảnh đạt nhất. 

Vừa bực tức, vừa lo ngại, Dung quay sang những người đào vàng đang 

đứng xung quanh và quát lên: 

-Nhìn cái gì? Đi làm đi! 

Lại thêm một kiểu ảnh nữa. Trong đó, khuôn mặt của “bà Hoàng” như 

đang bị méo đi vì căm giận. Phúc quay lại. Hắn định chạy tới giằng lấy chiếc 

máy ảnh trên tay Lê Hà. Nhưng Dung đã kéo tay hắn lại và rít lên: 

-Đồ ngu! 

Cả ba đứa kéo nhau đi vào trong lều. Những người xung quanh cũng 

vội vã tản đi với vẻ hả hê không giấu nổi. Lần đầu tiên, họ được nhìn thấy 

“Hổ Mang” phải rút lui “êm re” như vậy. 
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Còn lại Lê Hà và Long. Cô quay sang phía anh, hỏi bằng giọng không 

giấu nổi ngạc nhiên: 

-Thì ra anh Long là… công an à? 

Long hơi lúng túng rồi gật đầu: 

-Chúng tôi vẫn thường hay sang đây giúp lâm trường. 

Nhưng Lê Hà không chú ý đến điều đó. Cô đang còn những nỗi bận tâm 

khác. Cô nói với Long mà như đang tự nói với mình: 

-Chúng nó thô bạo quá! Anh thấy không? Hệt như một bầy thú dữ! 

Không hiểu anh cảm thấy thế nào, những mỗi bước đi trong khu vực này, tôi 

cứ có cảm giác như là đang đứng trên một đám cháy vậy. Có lẽ phải coi đây 

là một thứ bệnh dịch chứ không phải chỉ là một cơn sốt như người ta vẫn 

thường so sánh. 

Dừng lại một lát, cô nói thêm bằng giọng băn khoăn: 

-Vậy mà ở dưới tỉnh, có những người vẫn cho rằng tôi đã bôi nhọ, đã 

vu cáo! Giá như họ chịu khó lên đến đây, chắc là họ sẽ nghĩ khác. 

Như không nén được, Long buộc miệng: 

-Tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng người ta không chỉ nhằm vào chị đâu. 

Lê Hà nhìn Long bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Trong câu nói của anh 

hình như còn chứa đựng những điều gì đó sâu xa hơn. Nhưng Long đã im 

lặng nhìn đi nơi khác. Lát sau, anh quay lại hỏi: 

-Chị định đi đâu nữa không? 

Lê Hà chỉ xuống bờ sông Hoàng, nơi có những người đãi vàng đang 

lom khom làm việc: 

-Ta xuống đó đi. Tôi cũng muốn ngó sang bên kia thung lũng một chút. 

Hai người đi xuống ven bờ sông. Từ lúc đó cho đến gần tối, Lê Hà chụp 

ảnh, ghi chép, hỏi han những người đào đãi vàng. Cô đã thu được đầy hai 

mặt của cuốn băng ghi âm dài 90 phút những lời kể lể, những tâm sự, những 

phát biểu của hàng chục nhân chứng. 
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Với những tư liệu quý giá đó, đã có thể yên tâm bước vào cuộc đối chất 

sắp tới theo yêu cầu của tỉnh. Nhưng giá như … Một ý nghĩ chợt lóe lên trong 

Lê Hà. Phải rồi, nhất định lần này, cô sẽ phải mời bằng được những nhân 

chứng sống. Nếu như ông Hạnh, người đội trưởng của đội trồng rừng số 10 

cũng có mặt trong cuộc họp sắp tới thì chắc là tình hình sẽ khác! 

Lê Hà bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi với dự định ấy. 
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Chương 9: 

NÚI “BẠCH TƯỢNG”  

 Kỳ 2: 

-2- 

Trong trạm gác, thiếu tá Mai Thế đang trầm ngâm nhìn ra những dãy 

đồi đỏ rực trong hoàng hôn qua khung cửa sổ nhỏ thì Long và Lê Hà bước 

vào. Vừa nhìn thấy họ, Mai Thế vui mừng đứng lên. Anh hổi Long: 

-Thanh hả! Còn những anh em khác đâu? 

Vì bị bất ngờ, trung úy Phạm Thanh, người mang tên là Long nhoẻn 

cười. Lê Hà cũng mỉm cười, nhìn anh: 

-Thì ra anh Long lại còn có tên là Thanh nữa à? 

Mai Thế cũng đang ngạc nhiên vì sự lúng túng ấy. Anh hỏi: 

-Xin lỗi, cô gái này là ai? 

-Xin giới thiệu với anh, đây là chị Lê Hà, phóng viên báo tỉnh. 

Mai Thế hơi sửng sốt nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Thì ra đây chính 

là Lê Hà - tác giả của những bài báo về vùng vàng. Chắc là cô sẽ ngạc nhiên 

nếu biết rằng chính vì những bài báo gai góc của mình mà Mai Thế đã phải 

lặn lội đến đây. Ý nghĩ ấy làm Mai Thế cảm thấy vui vui. Anh mỉm cười bắt 

chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lê Hà: 

-Tôi đã nghe nói về cô. Không ngờ lại được gặp nhau ở đây! 

Trong khi Lê Hà đang kiểm tra lại máy ảnh và máy ghi âm, Mai Thế 

quay sang phía Phạm Thanh. Anh đoán rằng thượng tá Lương đã cử chàng 

trai này cùng đi với Lê Hà và Thanh vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình 

dưới một cái tên khác. Như vậy, Mai Thế đã vô tình làm cho Phạm Thanh bị 

“lộ”. Nhưng có lẽ bây giờ, điều đó cũng không còn quan trọng nữa: 

-Mấy hôm trước, mình đã đề nghị anh Lương cử lên đây một đội công 

tác. Mình cứ tưởng là cậu sẽ đi trong nhóm đó. 

Thanh lắc đầu: 
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-Không. Em lên đây từ trước. 

-Bao giờ cậu sẽ quay về? - Mai Thế hỏi. 

Thanh đưa mắt sang phía Lê Hà vẫn đang lúi húi bên chiếc máy ghi âm: 

-Cái đó còn tùy thuộc vào công việc của chị Lê Hà. 

Nghe nhắc đến tên mình, Lê Hà quay lại. Cô mỉm cười: 

-Tôi nghĩ là sáng mai, chúng ta có thể quay ra được rồi. 

Mai Thế rót một cốc nước, đưa cho Lê Hà. Anh hỏi: 

-Chắc là cô mệt lắm? Cô có thể vào buồng trong nghỉ ngơi một chút? 

Lê Hà mỉm cười bẽn lẽn: 

-Cảm ơn anh! Em không thấy mệt! 

Mai Thế mỉm cười: 

-Tôi đã đọc cả mấy bài báo của cô. Đọc rất kỹ. Nhưng theo tôi, trong đó 

vẫn còn có những cái cần được làm rõ hơn... 

Lê Hà hơi ngạc nhiên về cách nói của Mai Thế. Cô hỏi lại: 

-Vậy theo anh, đó là những gì ạ? 

Mai Thế gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Lê Hà: 

-Những bài báo chỉ mới dừng lại ở hiện tượng chứ chưa đi sâu vào bên 

trong. Ví dụ như nguyên nhân của việc xuất hiện những tụ điểm đào đãi vàng 

một cách ồ ạt như hiện nay. Ngoài ra, nếu có thể thì nên đề xuất những biện 

pháp khắc phục. 

Đó là một sự thật hiển nhiên. Lê Hà đăm chiêu: 

-Đúng như vậy. Khi viết những bài đó, em chưa có dịp khảo sát thực tế 

ở những tụ điểm đào đãi vàng trong toàn huyện. Vấn đề nêu lên còn đang bị 

bó hẹp trong phạm vi của lâm trường Sông Hoàng này. 

Lê Hà ngừng lại. Chỉ suýt nữa, cô đã nói tiếp: “Nhưng chỉ mới thế thôi 

mà người ta cũng đã kiện tụng rùm beng lên rồi đấy, anh ạ”. 
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Tuy chỉ mới gặp nhau vài phút và thậm chí còn chưa được biết tên người 

đang nói chuyện với mình nhưng Lê Hà đã cảm thấy tin tưởng anh ngay. Đó 

là niềm tin của những người đang cùng chung một mục đích, một trách 

nhiệm. Trong cái bối cảnh phức tạp hiện nay ở vùng đất này, nếu như không 

có các anh thì tình hình sẽ thật đáng sợ! Ý nghĩ ấy làm cho Lê Hà cởi mở 

hơn. Cô xoay hẳn lại phía Mai Thế và hỏi bằng giọng bỗng trở nên tin cậy, 

ấm áp như một người em gái: 

-Mong rằng trong những bài viết sắp tới, em sẽ khắc phục được những 

khiếm khuyết ấy. Anh có ý kiến gì về vấn đề này không? 

Mai Thế trả lời bằng giọng đầy suy nghĩ: 

-Theo tôi, phải coi việc xuất hiện những tụ điểm đào đãi vàng một cách 

ồ ạt như hiện nay là một căn bệnh có nguyên nhân kinh tế - xã hội. Nó gắn 

liền với những khó khăn về kinh tế và sự xuống cấp về đạo đức xã hội như 

hiện nay.  

Từ trước đến nay vẫn phổ biến quan niệm cho rằng đây là nhiệm vụ của 

ngành Công an chúng tôi. Từ đó, người ta muốn “khoán trắng” cho công an. 

Nhưng dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, chúng tôi cũng chỉ có thể làm “hạ 

sốt” chứ không thể “cắt cơn” được. Muốn giải quyết triệt để tình trạng này, 

phải có những biện pháp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều địa 

phương. Cùng với việc truy quét những đối tượng phạm tội đang hoạt động 

trong những tụ điểm đào đãi vàng, các địa phương khác phải làm tốt các công 

tác quản lý, công tác hộ tịch hộ khẩu để ngăn chặn những người bỏ sản xuất 

đi đào vàng. 

Đó là một cách nhìn đúng đắn nhất trong tình hình hiện nay. Lê Hà thầm 

nghĩ: Giá như những vị đang tổ chức kiện cáo ở dưới tỉnh cũng chịu khó suy 

nghĩ một chút, họ sẽ thấy rằng cái đáng quan tâm trước hết phải là “bệnh dịch 

vàng” đang đe dọa đời sống và sản xuất chứ không phải là những bài báo của 

cô! 

Thượng sĩ Hiền xách nước từ dưới suối lên, mang theo một rổ rau rừng 

mà anh vừa hái. Anh bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Lê Hà giúp Hiền nhặt rau. 
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Trong khi đó, Phạm Thanh bắt đầu tham gia tranh luận. Anh nói với Mai Thế 

bằng giọng sôi nổi: 

-Tôi thì lại nghĩ: thực tế cho thấy không chỉ ở nước ta mà ở nhiều nước 

trên thế giới, kể cả nước Mỹ cũng đã từng có những cơn sốt vàng. Không ai 

có thể tính hết những vụ giết người đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại chỉ 

vì tranh giành vàng. Ham mê vàng, tôn sùng vàng dường như là một thuộc 

tính trong bản chất của con người nói chung. Không chỉ có nguyên nhân kinh 

tế, xã hội mà có thể còn có những lý do gắn liền với bản tính tham lam của 

con người! 

Trong Phòng cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh H., Phạm Thanh là một 

sĩ quan trẻ rất thích tranh luận. Anh thường có những ý kiến gai góc, có khi 

ngược lại ý kiến chung và từ đó, tạo ra được những cuộc tranh luận sôi nổi. 

Mai Thế biết rất rõ điều đó. Anh bình tĩnh bác lại: 

-Nhưng cái bản tính tham lam ấy chỉ có thể bùng lên trong những điều 

kiện nhất định. 

Đang lúi húi nhóm lửa, thượng sỹ Hiền cũng quay lại góp chuyện. Anh 

nói bằng cái giọng hơi lơ lớ của những người thiểu số nói tiếng Kinh: 

-Tôi thì lại nghĩ: ai muốn đào, cứ cho đào! Nhưng đất là của Nhà nước. 

Ai muốn đào, phải mua vé! Phải đăng ký đàng hoàng. Như thế, ta cũng làm 

luôn cái việc quản lý các đối tượng hình sự. 

Dừng một lát, anh nói tiếp bằng giọng vẫn thản nhiên như thế: 

-Ở các địa phương khác, họ làm rồi đấy. Tiền thu được, cho vào ngân 

sách. Nhưng cái chính là phải quản lý thật tốt, tránh thất thoát. 

Trong điều kiện hiện nay, khi Nhà nước chưa có điều kiện để tổ chức 

khai thác nguồn tài nguyên này, cách làm mà Hiền nêu lên không phải là 

không có cơ sở! Lê Hà thầm nghĩ. Cô bất giác nhìn qua khung cửa sổ nhỏ 

sang bên kia sông Hoàng. Những làn gió chiều lồng lộng thổi, mang theo cái 

âm thanh rì rào, sống động nhưng hoang dã của Thung lũng Vàng. Cái cảm 

giác cũ lại trở về trong Lê Hà. Đó là cảm giác lo ngại như khi đang phải 

chứng kiến một bệnh dịch có sức tàn phá khủng khiếp. 
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Sáng hôm sau, Thanh và Lê Hà quay trở về lâm trường bộ. Trước khi 

chia tay, thiếu tá Mai Thế nắm chặt bàn tay cô. 

-Lê Hà đi nhé! - Anh nói bằng giọng chân tình như nói với một người 

em - Nhớ cẩn thận! Cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm anh chị em trong Tòa 

soạn báo. Cái chính là đừng có nản lòng. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, dù 

người ta có cố tình che đậy nó bằng cái gì đi nữa! 

Khi nghe những lời ấy, Lê Hà chợt cảm thấy lòng biết ơn trào dâng 

trong cô. Mai Thế cũng nhận thấy điều đó. Anh mỉm cười nói tiếp: 

-Sẽ còn nhiều khó khăn đấy! Nhưng chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng. 

Thôi, tạm biệt nhà báo. Hẹn sẽ gặp lại nhau! 

Như để che giấu nỗi xúc động của mình, Lê Hà vội vã bước đi. Mai Thế 

lặng nhìn theo hình dáng thanh mảnh của cô đi bên Phạm Thanh. Ai có thể 

ngờ được rằng bên trong cái vóc dáng mảnh mai ấy lại ẩn chứa một tinh thầng 

dũng cảm đến thế! Cuộc sống hôm nay đang rất cần những con người như 

vậy. 

*** 

Buổi trưa, khi về đến thị trấn Cộp, họ gặp nhóm công tác đặc biệt của 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh H. do đại úy Duy Hưng phụ trách cũng 

vừa lên đến nơi. Ở đây, Phạm Thanh chia tay với Lê Hà và cùng nhóm công 

tác quay trở lại Sơn Động. 

Theo đề nghị của Lê Hà và cũng là để “tự cứu mình”, ông Triệu đã đồng 

ý cử một Phó giám đốc của mình cùng với ông Hạnh, đội trưởng đội trồng 

rừng số 10 cùng cô về thị xã. Sau một buổi chiều và một tối nghỉ ngơi, sáng 

sớm hôm sau, chiếc xe con của lâm trường đưa ba người đi và đến khoảng 

giữa trưa, họ đã về đến Tòa soạn báo tỉnh. 

Như vậy, sau chuyến đi của Lê Hà, Ban biên tập báo tỉnh H. đã có trong 

tay những tài liệu và những nhân chứng tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc đối 

chất sắp tới theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Nhưng còn có một chi tiết nữa 
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mà ông Hậu, Tổng biên tập chưa tiết lộ cho ai biết, ngay cả đối với Lê Hà. 

Ông muốn dành một sự bất ngờ cho tất cả mọi người: theo dề nghị của chính 

ông, một nhóm phóng viên từ các báo, Đài Trung ương đã lên đường về tỉnh 

H. để tiến hành một cuộc điều tra về sự thật ở lâm trường Sông Hoàng và ở 

các tụ điểm đào đãi vàng xung quanh... 
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Do Công không quen đi đường núi nên phải tới khoảng gần một giờ 

chiều, anh và Trung mới vào đến Sơn Động. Nhưng Trung không đưa Công 

xuống thung lũng. Hắn thuê một chiếc thuyền nhỏ, đưa Công qua sông 

Hoàng, đến thẳng núi Chân Thần. Ở đây, họ nghỉ trong một hang đá dưới 

chân núi cho tới khoảng bốn giờ chiều thì mới bắt đầu trèo lên. Do đã thông 

thạo lối đi nên chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ sau, hai người đã đứng trước 

những mảnh vỡ của tấm bia hai lớp bên cạnh dấu vết của “Người Thần” trên 

đỉnh núi. Chính tại đây, trong khi đang ngồi nghỉ, Trung mới bắt đầu thong 

thả vào việc: 

-Trước hết, nhờ anh nghiên cứu những tấm bia này. 

Công lấy kính ra khỏi mặt, lau lại đôi mắt kính đang bị mờ hơi nước. 

Trong khi đó, Trung xăng xái chắp lại những mảnh vỡ theo hình dáng ban 

đầu của hai mảnh bia đá. Khi nhìn thấy những chữ Hán chi chít trên mặt bia, 

nỗi mệt nhọc của Công đã được thay bằng sự háo hức. Anh ngồi thụp xuống, 

chăm chú quan sát và hỏi Trung: 

-Bằng cách nào mà anh lại biết những tấm bia này? 

Trung rút từ trong túi ra một bao thuốc lá 555 bóc ra mời Công và chậm 

rãi trả lời: 

-Không phải tôi, mà là thằng Hải. Hình như nó và cô Hương đã căn cứ 

vào những lời dịch của anh để mò lên đến tận đây. 

Cái tên của Hương được nhắc đến bằng giọng thản nhiên nhưng đã làm 

trái tim dễ rung động của Công hơi nhói lên trong một nỗi đau câm lặng. Anh 

nhớ lại vẻ thản nhiên của cô ta trong lần gặp gỡ ở thị trấn Cộp. Bây giờ thì 

anh đã hiểu ra nguyên nhân làm cho mọi tình cảm trong con người Hương 

trở thành giá lạnh. Rõ ràng là cô ta hy vọng là sẽ nhờ những lời dịch của anh 

để lần tìm tới được những bí mật, mà những bí mật như thế này thường là vô 

giá. 
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Những ý nghĩ ấy trong Công bị cắt đứt bằng giọng nói thản nhiên của 

Trung. Hắn lưu ý anh: 

-Khi mới tìm thấy, hai tấm bia này chỉ là một. Chúng được gắn với nhau. 

Khi mặt ngoài bị đập vỡ, mặt thứ hai bên trong mới lộ ra. Như vậy, có thể 

trên mặt thứ hai kia có những điều đặc biệt nào đó chăng? 

Công khẽ gật đầu và xem xét một cách kỹ lưỡng. Bắt đầu từ phút đó, 

Trung trở thành một người phục vụ tận tâm nhất. Hắn đặt bao thuốc lá, chiếc 

bật lửa và mấy hộp bia ngoại ngay bên cạnh anh. Sau đó, hắn trải một tờ báo 

xuống trên cái “vết chân người Thần” và đặt lên đó mấy ổ bánh mì kẹp thịt, 

một bọc cơm nếp và một chai rượu. 

Đang lom khom trên những mảnh vỡ của tấm bia, Công quay lại nói với 

Trung bằng giọng trách móc: 

-Nếu anh nói ngay từ đầu, tôi sẽ chuẩn bị những tài liệu liên quan. Chắc 

chắn là sẽ đọc được hết những chữ này! 

Trung hơi giật mình. Hắn chằm chằm nhìn Công và hỏi bằng giọng hồi 

hộp không giấu nổi: 

-Nhưng ít ra, anh cũng phải đọc được một cái gì chứ? 

Công gật đầu: 

-Tất nhiên. Về cơ bản thì tôi đã nắm được những ý chính. Nhưng giá 

như có sự chuẩn bị trước thì sẽ thuận lợi và kỹ lưỡng hơn. 

Vẻ mừng rỡ hiện lên trên nét mặt tên cướp. Đối với hắn, điều quan trọng 

nhất là dù sao anh cũng đã đọc được những ý chính. Hắn hỏi bằng một giọng 

cố tỏ ra bình thường: 

-Vậy ở lớp bên ngoài họ viết gì thế? 

Công lắc đầu: 

-Anh cứ thong thả đã. Tôi chưa đọc xong. 

Nói xong, anh lại cúi xuống trên những mảnh bia vỡ. Trung lui lại, bó 

gối chờ đợi. Trong phút đó, gương mặt của hắn bỗng trở nên hiền lành như 

một đứa trẻ. 
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Công lần lượt quan sát cả hai tấm bia. Phải đến gần một giờ sau, anh 

mới ngẩng lên và vẫy Trung lại gần mình. Chỉ vào lớp ngoài của tấm bia đá, 

anh nói thong thả: 

-Ở đây có ghi lại tích nói về sự xuất hiện của dấu chân “Người Thần”. 

Theo như tích này thì không chỉ có “Người Thần” mà trước đó có cả “Rồng 

vàng” đã từng hiện lên trên quả núi này từ cách đây gần một nghìn năm! 

Cũng từ đó, ngọn núi này được đặt tên là núi “Chân Thần”. Trong bia cũng 

ghi rõ là sau đó, đích thân nhà vua đã xa giá đến vùng đất này và lệnh cho 

dân trong vùng lập miếu để thờ dấu vết của thần linh. 

Trung chăm chú lắng nghe. Những điều mà Công đang nói say sưa thật 

xa lạ với hắn. Khi anh nói xong, hắn hỏi bằng giọng không giấu nổi sự sốt 

ruột: 

-Vậy còn tấm bia kia? Tôi thấy ở trên đó có ít chữ Hán hơn? 

-Đúng vậy - Công nói và hơi nheo mắt lại vẻ suy nghĩ - Những dòng 

chữ ở đó có nội dung hoàn toàn khác. Thú thực với anh là tôi cũng chưa hiểu 

hết. 

Khi Công nói, Trung cũng ngồi xuống bên cạnh anh với vẻ mặt không 

giấu nổi vẻ hồi hộp, căng thẳng. Đưa tay lần theo từng chữ, Công thong thả 

dịch: 

-“Ta giao cho con voi trắng. Ta tìm đến mỗi năm một lần (vào) tháng 

năm. Đường đến là con đường (mà) thần linh đã đi. Đường về là con đường 

(mà) vầng trăng đã đi”. 

Sau một thoáng im lặng, anh nói tiếp: 

-Điều đáng chú ý là trên tấm bia này, ngày tháng ghi lại cũng trùng với 

ngày tháng ở mảnh giấy cổ hôm trước anh Hải nhờ tôi dịch. Như vậy, chúng 

đã xuất hiện cùng trong một thời gian và rất có thể chúng cùng một tác giả. 

Hiện tại, tôi chỉ có thể đoán định như vậy. 

Công đã dừng lời một lúc nhưng Trung vẫn ngồi bất động. Trên mặt 

hắn hiện lên sự thất vọng. Rõ ràng con đường dẫn đến những bí mật dòng họ 

của hắn không hề dễ dàng. Hắn nói khi vẻ mặt vẫn đầy những suy tư: 
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-Thôi, tạm thời như thế đã. Bây giờ chúng ta ăn cho lại sức. Cũng sắp 

tối rồi. Lại còn phải xuống núi nữa. 

Hai người ngồi đối diện nhau qua tờ báo đã bày sẵn thức ăn. Trung ân 

cần mời Công. Qua thái độ của hắn, có thể thấy rằng hắn đã hiểu vai trò quyết 

định của anh trong việc giúp hắn săn tìm những bí mật của cha ông. 

Công lặng lẽ ăn. Anh cố giữ thái độ thật bình thản. Thực ra, ngay từ khi 

nhìn thấy những dòng chữ trên tấm bia thứ hai, anh đã hiểu rằng đó chính là 

con đường để lần đến với những bí mật. Nhưng điều mà anh băn khoăn là tại 

sao Trung cũng biết và đang cố gắng lần theo? Cần phải hiểu về điều đó để 

có những hành động khôn ngoan nhất vì chắc chắn là khi đã chạm được đến 

những bí mật, có thể Trung sẽ giở mặt! Anh chỉ còn cần thiết cho tên cướp 

này chừng nào bí mật vẫn còn chưa được phát hiện. Cần phải tìm cách thoát 

ra khỏi hoàn cảnh đáng sợ này. Mà muốn làm được như vậy, chỉ có thể trông 

chờ vào sự bình tĩnh, sự khôn ngoan của chính anh. 

Muốn vậy, điều trước hết là anh không được làm cho hắn nghi ngờ. 

Đồng thời, phải tìm hiểu thật về những điều mà Trung còn che giấu xung 

quanh câu chuyện đầy bí ẩn này. 

Trong khi đó, Trung cũng đang vắt óc để tìm ra một giải pháp có thể 

mang lại hiệu quả nhanh nhất. Hắn hiểu rằng nếu không có kiến thức và sự 

xét đoán nghề nghiệp của Công, chắc chắn hắn không thể làm được gì hết. 

Phải khai thác được khả năng của Công nhưng đồng thời phải bảo đảm an 

toàn cho những bí mật mà hắn đang lần tìm. Còn đến khi đã đạt được mục 

đích thì vấn đề quá đơn giản: Thung lũng Vàng này còn thừa chỗ và bất cứ 

hố vàng nào cũng có thể trở thành một nấm mồ câm lặng! 

 

-5- 

Sau tất cả những tính toán, cuối cùng Trung đã đi đến một quyết định: 

Lật ngửa toàn bộ những con bài mà hắn đã có. Chỉ có như vậy, Công mới có 

thể phát triển những suy luận của anh để lần tới được bí mật. 
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Sau khi ăn xong, Trung kể cho Công tất cả những điều hắn biết. Bắt đầu 

từ lời trăng trối của bố hắn từ tám năm về trước cho đến chuyện hắn đã thuê 

người đào tung cả khu mộ tổ để mong tìm thấy bản gia phả như thế nào. Kể 

xong, hắn hứa với Côpng bằng giọng trang trọng: 

-Bây giờ thì anh đã biết tất cả rồi đấy. Tôi xin hứa: Nếu anh giúp tôi tìm 

được của cải của cha ông tôi, tôi sẽ không dám quên ơn anh. Anh sẽ được 

một phần tư những thứ tìm được! 

Công nhếch mép: 

-Tôi đã nói rồi, tôi làm những việc này không phải vì tiền! 

-Vậy thì vì cái gì? - Trung hỏi lại. 

-Vì bị anh ép buộc! - Công nói và nhìn thẳng vào mắt tên cướp - Tôi 

buộc phải đi theo anh! 

Trung hơi cúi đầu xuống. Một lát sau, hắn ngẩng lên và khẽ khàng: 

-Đó là suy nghĩ của anh. Nhưng về phía tôi, tôi tự thấy phải có trách 

nhiệm đền ơn anh! 

Công không nén được một câu hỏi bằng giọng châm biếm: 

-Đền ơn? Sau khi anh đã giơ dao ra với tôi? Liệu có tin được điều đó 

không? 

Trung trả lời ngay: 

-Nhưng tôi không còn cách nào khác! Chỉ có anh là người duy nhất có 

thể giúp được tôi. Hơn nữa, anh đã biết được bản gia phả. Mà tôi thì không 

thể để lộ bí mật chừng nào tôi chưa tìm được nó. 

-Nhưng đâu phải chỉ có mình tôi biết? - Công bình tĩnh - Chính cô 

Hương và anh Hải cũng đã biết kia mà. 

Trung nói bằng giọng khàn xuống, quyết liệt: 

-Những người đó sẽ phải im lặng! Tôi cam đoan với anh như vậy! 

Trong giọng nói của tên cướp hình như đang rung lên những âm thanh 

lạnh lùng của sắt thép. Công rùng mình. Anh chợt hiểu rằng rất có thể Hương 
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và Hải đã buộc phải câm lặng. Điều đó cũng dễ hiểu vì với tính cách tàn bạo 

của mình, Trung có thể làm tất cả. Cũng chính điều đó đã báo hiệu cho những 

nguy hiểm đối với anh trong cả hai trường hợp: tìm thấy hoặc không tìm thấy 

những bí mật. Ý nghĩ đó càng làm cho anh trở nên thận trọng hơn. 

Trong khi đó, bằng sự nhạy cảm của mình, Trung hiểu rằng hắn đã đi 

quá xa. Cần phải làm cho Công thanh thản và tập trung vào việc tìm kiếm. 

Bởi vậy, hắn nói bằng giọng trở lại thân mật: 

-Bây giờ anh tính sao? 

Công đã chờ đợi câu hỏi ấy, anh lắc đầu: 

-Sẽ chưa nói được gì hết, chừng nào chưa gặp được anh Khả để hỏi thêm 

về lai lịch của dòng họ Dương và của vùng Sơn Động này. 

Trung gật đầu: 

-Vậy thì được. Ngay tối nay, chúng ta sẽ vào xóm Chẹo. 

*** 

Anh Khả đón tiếp Trung và Công bằng tất cả sự hồ hởi, chân thành của 

mình. Anh sai vợ mổ gà cơm đãi khách. Cũng như lần đầu Trung đến, sau 

bữa cơm, chị vợ anh lại bế con sang hàng xóm chơi, còn anh Khả pha một 

ấm trà ngon và ngồi nói chuyện với khách. Mở đầu câu chuyện, anh phàn 

nàn: 

-Tình hình bây giờ phức tạp quá các chú ạ. Tôi định ngày mai sẽ cho bà 

con rào quả đồi này lại. 

-Để làm gì hả anh? - Trung hỏi cho có chuyện. Hắn đang quan tâm đến 

những điều hoàn toàn khác. 

Anh Khả lắc đầu: 

-Người ta đã bắt đầu đào đến ngay cạnh xóm rồi. Chúng tôi ra ngăn lại, 

chúng giơ xẻng lên định gây sự. Có đứa còn dọa sẽ lên giữa xóm để đào cho 

biết tay! Các chú bảo thế thì có quá đáng không? 

Trung và Công im lặng. Trong khi đó, anh Khả tiếp tục ca cẩm: 
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-Bao nhiêu là hoa màu ngoài đồi, ngoài nương, chắc là hỏng hết. Còn 

trong xóm không đêm nào không bị mất cắp gà, vịt. Đêm hôm kia, nhà bà 

Toán mất con lợn khoảng hơn bốn chục cân. Tối qua, nhà ông Đệ đi đứt con 

chó Mực nặng gần hai yến! Cứ cái đà này, chỉ khoảng một tháng nữa thì chắc 

là chúng tôi cũng đến nước bỏ xóm mà đi thôi. Ngày hôm nay cả xóm đã họp 

lại và thống nhất: phải rào lại! Trong xóm có bao nhiêu thanh niên và đàn 

ông, phải lập thành một đội tự vệ! Mình không thể cứ lùi mãi được nữa! 

Phải đến hơn một giờ đồng hồ nghe anh Khả phàn nàn về những chuyện 

như vậy, cuối cùng Trung mới có thể hỏi về những điều mà hắn đang quan 

tâm. Bằng sự vô tư của người đã từng sống lâu năm ở miền núi, anh Khả kể 

lại tất cả những điều mà anh đã biết hoặc nghe cha ông kể lại về lai lịch vùng 

Sơn Động. Anh kể không theo một trình tự nào mà nhớ đâu nói đấy. Trong 

câu chuyện của anh, hiện thực và huyền thoại xen lẫn vào nhau nhiều khi 

không phân biệt được. Trong tất cả những điều ấy, Công đã lọc ra được một 

điều quan trọng nhất, đó là đoạn anh nói về núi Bạch Tượng: 

-Quả núi đó linh thiêng lắm đó! Nó chính là con voi chiến của tù trưởng 

Thân Cảnh Phúc1. Tuy bị giặc đâm giáo vào lưng nhưng nó vẫn mang tù 

trưởng chạy vào đến đây rồi mới chịu chết. Còn tù trưởng họ Thân lại tiếp 

tục lãnh đạo nhân dân chống giặc. Trước đây, hằng năm người Tày trong 

vùng vẫn thường đến thắp hương cúng bái. Không ai dám đụng chạm đến 

con voi trắng ấy đâu. Chỉ cần lấy một hòn đá nhỏ ở đó cũng bị Ngài phạt cho. 

Không gãy chân tay thì cũng ốm quặt ốm quẹo! Sau này, khi dòng họ ta đến 

ở đây, cũng không có ai dám động chạm vào nó. 

Ngay từ khi đang còn ở trên núi Chân Thần, Công đã đoán rằng cái đích 

phải tới chính là ngọn núi Bạch Tượng này. Điều đó xuất phát từ câu thứ ba 

trên tấm bia thứ hai: “Đường đến là con đường (mà) thần linh đã đi”. Theo 

quan sát của anh, cái mũi của “bàn chân Thần” cũng hướng thẳng về phía núi 

Bạch Tượng. Phải chăng những truyền thuyết kia chính là làn sương mù bao 

                                              
1 Thân Cảnh Phúc: Một tù trưởng người dân tộc thiểu số có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm 

lược Tống dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ XI. 



50 

 

phủ cái bí mật đang được giấu kín ở một nơi nào đó trong lòng ngọn núi đá 

này? 

*** 

Đêm hôm đó, hai người ngủ lại ở nhà anh Khả và sáng hôm sau quay 

trở lại thung lũng. Trên đường đi, Trung hỏi Công về những nhận xét của 

anh qua câu chuyện của anh Khả. Công đã nói cho hắn biết những suy luận 

của mình. Trung tỏ ra mừng rỡ. Hắn cũng nói cho anh biết rằng hắn đã phát 

hiện ra được một cái hang ở núi Bạch Tượng, nơi có ngọn thác Tlem. Đó là 

hang Khấu mà hắn vẫn đang độc quyền thuê người khai thác đất để đãi vàng. 

Trong khoang đá ở gần miệng hang có một cái am nhỏ - cũng giống như cái 

am trên núi Chân Thần. Trong am chỉ có một lư hương bằng sành mà bọn 

hắn không dám động chạm tới. 

Như vậy, hình như các dữ kiện đã bắt đầu tập trung theo một hướng. 

Hôm sau, Trung lại đưa Công qua sông, đến thẳng núi Bạch Tượng. 

Đức Dũng 

SĂN VÀNG 
Tiểu thuyết 

 

NXB Tổng hợp Sông Bé xuất bản lần đầu năm 1989 

Nhà xuất bản Hồng Đức tái bản năm 2024 

-------- 

Chương 10: 

BÍ MẬT TRONG LÒNG ĐÁ  

 Kỳ 1: 

-1- 

Trước khi rời thung lũng Vàng để về thị xã tìm Công, Trung đã giao 

cho Tĩnh, gã đàn em trong nhóm của mình trông coi những người đãi vàng ở 
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hang Khẩu. Khi thấy hắn đột ngột xuất hiện cùng với Công ở ngay trước cửa 

hang. Tĩnh vội vã chạy tới: 

-Đại ca đã biết tin gì chưa? 

Trung nhíu mày: 

-Tin gì? 

Tĩnh nói bằng giọng bi ai: 

-Cô Hương đã bị giết chết! Mãi tới sáng hôm qua tụi em mới biết. Hình 

như cô ấy bị thắt cổ! 

Một thoáng lặng đi rồi Trung hất hàm: 

-Còn chuyện gì nữa không? 

Tĩnh gật đầu: 

-Dạ còn, con Thịnh đã bỏ trốn rồi! Tụi em nghi có khi chính nó là thủ 

phạm. 

Trung lắc đầu, nhếch mép: 

-Không thể là con Thịnh được! Có khi là vì nó sợ quá nên trốn đi thôi! 

Trong vụ này nhất định phải có bàn tay của thằng Lân và tụi “Hổ Mang”. 

Im lặng một lát, hắn nói thêm: 

-Tao thề sẽ thanh toán sòng phẳng món nợ này! Còn bây giờ, mày cho 

tất cả những đứa đang lấy đất trong hang về đi. Hôm nay, cho chúng nó nghỉ. 

Cả mày nữa! 

Tĩnh thở phào nhẹ nhõm và vội chạy lại miệng hang. Hắn thực sự ngạc 

nhiên vì không thấy Trung nổi khùng lên như hắn tưởng. Trong thâm tâm, 

hắn chẳng thích thú gì khi phải báo cho Trung những tin dữ như thế. Với một 

kẻ nguy hiểm như Trung, chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nổi điên lên. 

Khi Tĩnh và những người đãi vàng đã rời khỏi chân núi Bạch Tượng, 

Trung lôi từ trong ba lô ra hai cái búa nhỏ, hai cái đèn pin và đưa cho Công 

mỗi thứ một cái. Hắn dẫn anh đi vòng xuống sát mép nước, nơi những vòng 

xoáy của thác Tlem vẫn đang sôi lên sùng sục. Cửa ra vào của hang Khẩu 
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giống như một cái động nhỏ chìm xuống dưới mặt nước. Phần bên trên chỉ 

cao hơn mặt nước khoảng hai gang tay. Khoác ba lô vào vai, Trung lội ào 

xuống và thong thả bơi vào. Công cũng theo hắn. Được khoảng mươi thước, 

họ đã đến chỗ lòng hang mở rộng ra như một căn phòng nhỏ. Hai người nối 

nhau bước lên. Ở đây, nền hang mờ tối và trơn tuột. 

Trung bấm đèn chỉ cho Công thấy một cái am nhỏ ngay cạnh đó. Nói 

đúng ra, đó là một hàm ếch nhỏ ăn lõm vào vách đá ở độ cao ngang tầm mặt 

người. Trong cái am đó là một lư hương bằng sành chật cứng chân hương. 

Trung giải thích: 

-Tụi tôi thắp đó. Chả tốn kém gì nhưng lại được cái là giúp cho mọi 

người yên tâm! 

Công bước lại gần xem xét kỹ cái am. Anh thấy nó được tạo ra bằng 

cách tận dụng một chỗ lõm trong đá và được xây thêm bằng gạch cho lòng 

am vuông vắn. Anh dự định nếu có điều kiện sẽ nghiên cứu thật kỹ chiếc lư 

hương và những viên gạch này. Trong am không hề có chữ viết hay kí hiệu 

gì. Tuy nhiên, sự có mặt của nó ở đây đã là một thông tin mang ý nghĩa khẳng 

định rằng: Hang Khẩu là một địa điểm linh thiêng theo một quan niệm cổ 

xưa nào đó. 

Họ bắt đầu đi sâu vào bên trong. Trong ánh sáng mờ mờ, có thể nhận 

thấy rằng ở nhiều chỗ dưới nền hang có dấu vết của sự đào bới. Trung cho 

biết đây là khu vực những người làm thuê cho hắn đã moi đất ở trong các kẽ 

đá để đem ra ngoài đãi vàng. Nhưng khu vực này mới chỉ lấn sâu vào trong 

hang khoảng hai chục thước. Bắt đầu từ đó, bóng tối đã trở nên dày đặc và 

không thể bước đi mà không bật đèn. 

Trong ánh đèn pin loang loáng, những vách đá và những cột thạch nhũ 

sáng lên, huyền ảo. Nhưng theo nhận xét của Công, trong hang Khấu có rất 

ít hơi nước và đôi khi anh mới phải gỡ kính xuống để lau. Điều đó chứng tỏ 

rằng hang có lối thông ra ở một chỗ nào đó và không khí có thể lọt vào. 

Sau khi đã ăn sâu vào trong lòng đá khoảng dăm chục thước, lòng hang 

Khấu bắt đầu ăn chếch lên theo độ dốc khoảng 400. Ở đây, ánh sáng nhiều 

tới mức không cần bật đèn mà vẫn có thể bước đi khá nhanh trên nền đá lởm 
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chởm. Cũng giống như đoạn hang mà họ đã đi qua, ở đây không có vết tích 

hay dấu hiệu gì của con người. Các vách đá xung quanh họ khá nhẵn nhụi 

với màu xám tẻ ngắt. 

Đoạn hang dốc tiếp tục đi thẳng vào trong lòng núi chừng dăm chục 

thước nữa và dừng lại ở một khoảng bằng phẳng, rộng tới hơn hai chục thước 

vuông. Ở đây, long hang ăn thẳng đứng lên đỉnh núi và qua cái miệng hang 

hình tròn, có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh vời vợi bồng bềnh những 

tảng mây trắng. Xung quanh miệng hang có những túm rễ cây lòng thòng rủ 

xuống. Từ khoảng bằng phẳng bên dưới này lên tới miệng hang khoảng chục 

thước. Ánh sáng từ bên trên chiếu thẳng xuống làm cho vòm hang sáng lên 

một màu trắng dịu dàng.  

Trung và Công ngồi bệt xuống nền đá. Sau đoạn đường hàng trăm thước 

mò mẫm trong lòng đá, được tắm mình trong ánh sáng và khí trời như thế 

này quả là một phần thưởng hiếm hoi. 

Sau những phút nghỉ ngơi, Trung bám vào những gờ đá, trèo lên trên 

miệng hang. Sau đó, hắn buộc một đầu sợi dây dài vào gốc cây trên đỉnh núi 

để dòng hai chiếc ba lô và để cho Công bám vào, trèo lên. Khi đã lên đến 

nơi, Công nhận ra rằng miệng thứ hai của hang Khấu trổ ra gần như đúng 

vào cái sống lưng của con voi đá vĩ đại này. Đó là một cái lỗ hình tròn có 

đường kính khoảng hai thước trông giống như một vết thương nham nhở. Có 

lẽ chính vì cái miệng hang này, những cư dân cổ xưa của vùng Sơn Động đã 

tưởng tượng nên cả một truyền thuyết về con voi của tù trưởng họ Thân đã 

bị giặc đâm giáo vào lưng như trong câu chuyện anh Khả đã kể lại. 

Khác hẳn với núi Chân Thần, trên đỉnh núi Bạch Tượng này hầu như 

không có cây mọc. Ở đây chỉ tồn tại một loài cây giống như cây dứa dại với 

cái thân to cỡ bắp chân, cong queo và một tán lá khiêm tốn chỉ rộng bằng cái 

nia. Khắp đỉnh núi chỉ có chừng mươi cây như vậy mọc rải rác ở những chỗ 

đá đã bị phong hóa ít nhiều. Ngay cạnh miệng hang cũng có hai cây bám 

cheo leo vào đá với những chiếc rễ lòng thòng thò vào trong những khe nứt. 

Điểm khác thứ hai là đỉnh núi này khá bằng phẳng và hầu như trơn nhẵn, 

giống hệt như lưng voi. Do không có những vách đá chắn gió nên ở đây gió 
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thổi ào ạt và nếu không cẩn thận, có thể bị lăn nhào xuống dưới mà không có 

gì để bấu víu. 

Thấy Công đã thấm mệt, Trung dừng lại nghỉ. Hai người ăn tạm hai ổ 

bánh mì mà Trung đã mang theo. Sau đó, mỗi người chọn một gốc cây và 

nằm lăn ra dưới tán lá của nó. Trung ngủ thiếp đi ngay. Còn Công sau những 

phút lặng lẽ suy nghĩ cũng bắt đầu thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nề không 

cưỡng nổi. 

Khi Trung lay Công tỉnh dậy thì đã gần trưa. Mặt trời sắp lên đến giữa 

đỉnh đầu. Nắng chói chang làm cho nền đá bỗng trở thành nóng bỏng. Tán lá 

của những cây dại cũng như đang co lại để tránh nắng. Mồ hôi toát ra làm 

ướt đẫm lưng áo họ. Nép mình dưới tán lá, Trung hỏi: 

-Bây giờ anh tính thế nào? 

-Phải quay vào trong hang thôi - Công nói - Nếu có bí mật nào đó, chắc 

chắn nó phải được giấu trong hang chứ không thể ở trên đỉnh núi này được. 

Trung gật đầu tán thành. Hắn khoác ba lô rồi bám vào sợi dây tụt xuống 

trước. Công vất vả xuống theo. Họ ngồi lại vài phút trên khoảnh đá ngay dưới 

miệng hang để quen với bóng tối bên dưới rồi bắt đầu nối nhau lần đi. 

Suốt từ đó cho đến tối, họ bấm đèn soi kỹ các vách đá suốt chiều dài 

của phần hang còn lại. Ở những chỗ nghi vấn, Trung dùng búa quại thật lực. 

Nhưng vô ích. Những vách đá vẫn rắn đanh và câm lặng. Không hề có một 

dấu vết gì chứng tỏ là nơi đây đang cất giấu những bí mật. 

Cuối cùng, họ đã ra đến phần miệng hang phía sông Hoàng. Không nén 

nổi sốt ruột, Trung đặt một thỏi mìn vào trong lòng cái am nhỏ. Hắn đốt dây 

cháy chậm và kéo Công nấp vào sau một phiến đá lớn. Thỏi mìn nổ trong 

hang giống như tiếng bom. Cái am nhỏ bị vỡ toác ra. Nhưng ở đó cũng chỉ 

là những mảnh đá! 

Họ ra ngoài hang theo đường cũ. Từ phút đó, Trung bỗng trở nên lầm lì 

hẳn. Hình như hắn đang nghi ngờ một điều gì đó, tuy bề ngoài, hắn vẫn tỏ ra 

chiều chuộng Công. Với trái tim nhạy cảm của mình, Công cũng bắt đầu cảm 

thấy lo ngại trước những biểu hiện của tên cướp. 
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Chương 10: 

BÍ MẬT TRONG LÒNG ĐÁ  

 Kỳ 1: 

-6- 

Đêm hôm ấy, Công ngủ lại trong một căn lều trống hoác bốn bên, chỉ 

có một mảnh vải nhựa căng làm mái. Xung quanh đó la liệt những lều lán 

cũng tạm bợ như vậy. Những kẻ nhàn rỗi đang sát phạt nhau bằng đủ trò bài 

bạc bịp bợm. Tiếng người cười nói, đôi khi có cả tiếng la hét hòa trộn vào 

nhau thành một âm thanh giống như tiếng rền rĩ của một bầy thú trong cái 

quần cư nguyên thủy của chúng. 
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Công không ngủ được. Bên cạnh anh, Trung đã ngáy từ lâu. Nhìn lên 

bầu trời với những vì sao chi chít qua lỗ thủng của tấm vải nhựa căng bên 

trên, anh cứ trằn trọc trong những dự cảm đầy lo âu: Ngày mai, nếu vẫn 

không tìm được một cái gì đó trong hang Khẩu thì sao? Trung vẫn sẽ bám 

theo cái dự định của hắn hay còn nghĩ ra trò gì nữa? Qua nét mặt của hắn khi 

ra khỏi hang lúc chiều, Công thực sự cảm thấy lo ngại. Nhất định tên cướp 

đáng sợ này đang có một âm mưu gì đấy. Nhưng đó là điều gì? Và anh, một 

con người đơn độc giữa bầy thú bây giờ, liệu anh có thể tự bảo vệ được mình 

không, chứ chưa nói đến chuyện bảo vệ cái bí mật đang ẩn giấu trong lòng 

dá. Mà cái bí mật ấy, anh có cảm giác là đã chạm tới nó! 

Đúng là Công có cảm giác là đã chạm được tới những bí mật của quá 

khứ. Ngay từ khi đọc được những dòng chữ trên tấm bia thứ hai trên núi 

Chân Thần, anh đã suy nghĩ rất nhiều đến câu cuối cùng của nó: “Đường về 

là con đường (mà) vầng trăng đã đi”. Khi đang còn trong hang, anh đã bí 

mật kiểm tra giả thiết của mình. Nhưng anh cũng rất thận trọng vì hiểu rằng 

phút tìm ra những bí mật rất có thể cũng là phút kết thúc của mình. Tên cướp 

tàn bạo này sẽ không ngần ngại gì mà không giáng cho anh một búa vào gáy. 

Nếu giúp Trung tìm thấy những bí mật, rất có thể anh đã tự giết mình. 

Nhưng nếu không tìm thấy cái mà hắn đang ráo riết săn lùng, chắc gì tên 

cướp ấy đã chịu để cho anh yên lành ra đi bởi vì anh đã nắm được những bí 

mật của dòng họ hắn. Công hiểu rằng anh đã rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng 

nan. Cách tốt nhất là chọn một thời cơ thuận lợi và trốn thoát khỏi Trung và 

đồng bọn hắn. Nhưng dĩ nhiên, cách đó cũng nguy hiểm không kém những 

cách khác. Tuy nhiên, chắc anh sẽ phải liều? 

Ý nghĩ ấy làm Công choàng dậy. Anh khẽ khàng đứng lên và định bước 

ra bờ sông. Chính trong phút đó, giọng nói tỉnh như sáo của Trung đã vang 

lên: 

-Ông bạn. Đi đâu thế? 

Trung bật choàng dậy. Hắn nhìn Công bằng ánh mắt giễu cợt: 

-Định chuồn hả? Không đơn giản thế đâu! 

Công cố trấn tĩnh: 
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-Tôi đi ngoài một chút. 

Trung không nói gì. Hắn cứ ngồi nhìn trừng trừng cho đến lúc Công 

quay trở lại và nằm xuống. 

Quả là không thể thoát khỏi cái thung lũng khủng khiếp này một cách 

đơn giản như vậy được. Hơn nữa, Công cũng muốn xem thử có đúng là những 

vách đá của hang Khẩu đang ẩn chứa điều bí mật nào không? Ngay cả khi đã 

lẫm vào cái hoàn cảnh đáng sợ nay, anh cũng không thể từ bỏ được sự say 

mê khoa học của mình. Tất nhiên, điều đó có thể dẫn anh đến một kết cục bi 

thảm. Công cũng hiểu rất rõ là như vậy. 

*** 

Cũng trong buổi tối hôm ấy, khi Công đang trằn trọc trong căn lều nhỏ 

bên cạnh Trung ở thung lũng Vàng thì nhóm công tác đặc biệt dưới sự chỉ 

huy của thiếu tá Mai Thế và đại úy Duy Hưng quyết định mở đòn tiến công 

đầu tiên vào nhóm “Hổ Mang”. 

Theo kế hoạch hành động, Duy Hưng cùng ba trinh sát sẽ đón lõng ở 

dưới bờ sông Hoàng. Mai Thế, Phạm Thanh cùng với hai trinh sát khác sẽ 

đến khu nhà ở của đội trồng rừng số 10.  

Sau ít phút lawngjh lẽ len lỏi qua những lều lán ngổn ngang, họ đã đến 

trước cái lều bạt mà tại đó, bọn Phúc, Khánh và Dung đã nhảy ra đe dọa Lê 

Hà. Ở đây, Mai Thế chia các trinh sát làm hai mũi phục kích, còn anh tiến 

thẳng vào trước cửa lều. 

-Có ai ở đây không? - Mai Thế hỏi to và nép sang một bên. 

Tiếng rì rầm bên trong im bặt. Mai Thế hỏi tiếp: 

-Yêu cầu những người trong lều đi ra! 

Từ bên trong có tiếng Phúc chửi: 

-Mả mẹ thằng nào đấy? Cút ngay! 

Mai Thế đưa tay giật tung tấm vải căng trước cửa lều. Cũng đúng lúc 

đó, Khánh và Phúc từ bên trong xổ ra như những con chó dữ. Mai Thế nhanh 

nhẹn đưa chân chắn ngang. Phúc bị ngã nhào xuống, Khánh thì nhanh hơn 
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đã nhảy vọt lên để tránh. Ngay sau đó, hắn quay ngoắt lại lao bổ vào Mai 

Thế. 

Cú đá nhanh như gió ấy làm Mai Thế không kịp tránh. Anh bị dính đòn 

và ngã nhào sang một bên. Khi anh đang chồm dậy, Khánh lại nhảy vọt tới 

và tung ra một cú đá khác định kết thúc trận đấu. Nhưng lần này, Mai Thế đã 

lăn tròn trên mặt đất để né tránh. Từ vị trí của mình, Phạm Thanh và hai trinh 

sát lao tới phối hợp, nhưng Khánh lại một lần nữa tung người lên. Cú đá của 

hắn đã đánh dạt các trinh sát ra. Tuiy nhiên khi chân vừa chạm đất, Khánh 

đã co giò phóng thẳng xuống bờ sông Hoàng. Hắn hiểu rằng đã bị công an 

bao vây. 

Cũng vào thời điểm đó, Phúc cũng đã lồm cồm bò dậy. Nhưng hắn chưa 

kịp có hành động phản ứng nào thì Phạm Thanh đã nhào tới. Cái quai hàm 

bành bạnh của hắn kêu lên răng rắc vì những cú đấm. Phúc lại gục xuống. 

Ngay lập tức, hắn bị khóa tay lại. 

Để lại một trinh sát canh giữ Phúc, Mai Thế và Phạm Thanh lao vào 

trong căn lều. Nhưng ở đây không còn ai nữa. Họ vội vã quay ra và chạy 

thẳng xuống bờ sông, đuổi theo hướng tên Khánh đã bỏ chạy. 

Trong khi đó, Duy Hưng và ba trinh sát đã đón đúng đường chạy của 

Khánh. Một trinh sát lao tới chặn đường. Khánh nhảy vọt lên như một con 

cáo để tránh cú đá của anh ta và tiếp tục lao đi. Hưng chồm tới. Anh bay 

người, đánh cả hai gót chân vào ngực Khánh. Lần này, hắn không tránh kịp 

và sững lại vì đau. Duy Hưng lại lộn người một vòng, đập tiếp hai gót chân 

vào mặt hắn. Khánh đổ sập xuống. Khi hắn ngẩng được đầu lên thì những 

ngọn đèn pin sáng lóa đã chiếu thẳng tới và giọng nói dõng dạc của một trinh 

sát vang lên: 

-Đứng im. Chạy là bắn! 

Khánh lặng đi trong tư thế vẫn đang quỳ hai chân trên nền cát ướt ở bờ 

sông Hoàng. Đôi mắt của hắn bắt ánh đèn, đỏ rực như mắt thú dữ. 

Sau khi bắt được Phúc và Khánh, các trinh sát đã bắt nốt ba tên đàn em 

khác trong nhóm của chúng. Đó là những tên đã có tiền án và đang bị truy 

nã. Chúng được Dung thuê để làm nhiệm vụ cai quản khoảng 200 người đào 
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đãi vàng trong khu vực này. Riêng Trần Kim Dung đã thoát khỏi cuộc vây 

bắt một cách tình cờ. Theo lời khai của bọn đàn em, Dung đã quay trở về thị 

trấn Cộp từ trưa để móc nối một đường dây chuyển vàng về những thành phố 

lớn. 

Như vậy là ngay trong đòn đầu tiên, “Hổ Mang” đã bị bẻ gãy xương 

sống. Nhóm công tác họp lại ngay trong tối hôm đó để rút kinh nghiệm. Thiếu 

tá Mai Thế quyết định sáng hôm sau sẽ triển khai truy lùng bên Thung lũng 

Vàng. 

*** 

Sáng hôm sau, Trung lại đưa Công đến chân núi Bạch Tượng. Cùng đi 

với họ còn có Tĩnh và những người đãi vàng. Đến trước cửa hang Khẩu; hắn 

nói với anh: 

-Hôm nay, anh cứ vào hang một mình. Tôi có chút việc bận. Xong việc, 

tôi sẽ trở lại đây ngay. 

Công im lặng gật đầu. Anh đoán rằng tên cướp đang có một âm mưu 

nào đó. Nhưng việc hắn không vào trong hang sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi 

để anh kiểm tra lại những giả thiết của mình. Trước khi bỏ đi, Trung giao 

cho anh chiếc ba lô, bên trong có búa, chòng, đèn pin và một ít thức ăn bọc 

kỹ trong túi ni lông để tránh thấm nước. Hắn nói với anh giọng đầy hy vọng: 

-Cố gắng lên nhé! Tôi xin hứa sẽ chia cho anh một phần ba những thứ 

tìm thấy. 

“Giá đã được nâng lên” - Công thầm nghĩ khi bắt đầu trầm mình xuống 

dòng nước giá lạnh để bơi vào trong miệng hang. Khi áng chừng Công đã 

chui hẳn vào trong, Trung dặn Tĩnh: 

-Mày cứ cho mọi người làm việc như thường. Ngoài ra, phải để mắt tới 

cái thằng đó. Không được để cho nó thoát đấy! 

Tĩnh gật đầu ra ý đã hiểu và đưa tay lên thắt lưng, nơi có con dao. Nhưng 

Trung đã trợn mắt: 

-Tuyệt đối không được đụng chạm tới anh ta. Nhiệm vụ của mày là 

không được để cho nó thoát. Có vậy thôi! 
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Nói xong, hắn quay người bước đi. Trong khi đó, những người đào vàng 

cũng bắt đầu lục tục kéo nhau bơi vào trong miệng hang Khẩu. 

Vừa mới đi sâu vào trong lòng hang được khoảng ba chục thước, bỗng 

Công nghe thấy có tiếng người nói lao xao ngay sau lưng mình. Như vậy là 

trong hang không phải chỉ có một mình anh. Không biết Trung có cử kẻ nào 

trong số đó theo dõi anh không? Công thầm nghĩ và nép vào sau một mô đá, 

chờ đợi. Trong ánh sáng mờ mờ ngoài cửa hang, anh thấy có bốn, năm bóng 

người lao xao đi lại. Sau đó, một ngọn lửa được đốt lên. Những người này 

bắt đầu dùng xẻng moi đất trong các kẽ đá. Công chờ đợi một lúc nhưng 

không thấy có ai trong số đó đi sâu vào bên trong. Cuối cùng, anh đứng lên 

rời khỏi chỗ nấp và thận trọng bước sâu vào trong hang... 
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BÍ MẬT TRONG LÒNG ĐÁ  

 Kỳ 2: 

-7- 

Sau khi vượt qua sông Hoàng, nhóm công tác ập vào căn lều của Trung 

và đồng bọn. Ở đây, họ chỉ thấy Phú và Dung vẫn đang quấn lấy nhau dưới 

một tấm chăn mỏng. Khi bị dựng dậy, cả hai đứa đều ngơ ngác. Đến lúc hiểu 

ra sự việc, chúng bủn rủn ngồi phịch xuống đất và khai ra tất cả những gì 

chúng biết. 

Theo lời khai của chúng, nhóm công tác đến thẳng chân núi Bạch 

Tượng. Ở đây, họ thấy Tĩnh đang ngồi tréo chân trên một phiến đá ngay trước 

cửa hang Khẩu. Ở ven sông, có hai thanh niên đang lúi húi đãi vàng. Phạm 

Thanh tiến thẳng đến trước mặt Tĩnh. Nhìn thấy anh, hắn trừng mắt quát: 

-Ê, đi đâu mày? 

Phạm Thanh móc trong túi ra một bao thuốc lá Hero và mỉm cười thân 

mật: 
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-Người anh em có lửa cho xin tí? 

Tĩnh liếc bao thuốc lá rồi thò tay vào trong túi để lấy bật lửa. Nhanh như 

chớp, Phạm Thanh sấn tới. Chỉ trong một nhoáng, tên cướp ấy đã nằm còng 

queo dưới chân anh. 

Từ sau những phiến đá, các trinh sát ập tới. Mai Thế nhìn thẳng vào 

khuôn mặt tái mét của Tĩnh, dằn giọng: 

-Tên Trung đâu? 

Tĩnh đưa tay chỉ về phía sau, nơi núi Bạch Tượng giáp với dãy Sương 

Mù: 

-Thưa, nó đi vào kia. 

-Đi đâu? Từ lúc nào? - Mai Thế hỏi tiếp. 

-Thưa anh - Tĩnh lắp bắp - Tôi không biết. Nó đã đi vào đó độ khoảng 

gần một giờ rồi ạ. 

-Ở đó có những ai? - Duy Hưng hỏi. 

-Dạ - Tĩnh gật đầu - Trong hang ở đó hiện có bốn người. Ba người đang 

đào đất với một người đeo kính cận. 

Mai Thế nhíu mày: 

-Người đeo kính cận? Anh ta làm gì trong đó?  

Tĩnh lắc đầu: 

-Thưa, tôi không rõ. Chỉ thấy thằng Trung dặn là phải trông coi cẩn 

thận, không cho anh ta thoát ra. 

Một thoáng suy tính rồi Mai Thế phân công: 

-Duy Hưng cùng với Toản và Mạnh vòng ra sau núi. Bình và Đông ở 

lại đây. Tôi và Phạm Thanh vào trong hang. 

Trước khi mọi người tản đi, anh dặn thêm: 

-Chỉ được nổ súng trong trường hợp cần thiết nhất. 

*** 
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Ba người đang lúi húi lấy đất trong hang tròn mắt nhìn Mai Thế và Phạm 

Thanh khi họ vừa bước lên nền hang. Nhưng Mai Thế đã kịp thời trấn an họ: 

-Ai ở vị trí nào, tiếp tục ở nguyên chỗ đó! 

Sau đó, anh tiến đến bên người nhiều tuổi nhất trong cả bọn và chìa cho 

ông ta nhìn thấy chiếc thẻ công an của mình. 

-Tên Trung đâu? 

Ông già trợn tròn mắt nhìn anh một lúc rồi ấp úng: 

-Không. Ông ấy không có trong này. 

Mai Thế nhìn thẳng vào mắt ông già: 

-Đúng thế không? 

-Dạ, đúng ạ! -Ông già vội vã gật đầu - Chỉ có một anh đeo kính đi sâu 

vào trong kia thôi. 

Mai Thế quay lại Phạm Thanh: 

-Cậu ở lại đây canh chừng nhé! 

Nói xong, anh bắt đầu thận trọng lần từng bước vào trong lòng hang tối 

đen. 

*** 

Cũng vào thời điểm đó, Trung đang bám vào những gờ đá nhẵn thín bên 

sườn phía Bắc của núi Bạch Tượng. Hắn nhích dần từng thước, bướng về nơi 

có cái miệng thứ hai trên lung con voi đá. Nhưng có một điều mà hắn không 

ngờ tới là từ sau một phiến đá bên dưới, Duy Hưng và hai trinh sát đang theo 

dõi từng động tác của hắn. Khi Trung đã khuất sau một gờ đá, Hưng quay lại 

nói với Toản và Mạnh: 

-Các cậu cứ ở đây. Để mình lên! 

Nói xong, anh cũng bám theo vào những gờ đá và bắt đầu trèo lên theo 

Trung. 

*** 
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Không dừng lại trong suốt chiều dài của hang, Công đi thẳng đến cái 

khoảnh đá bằng phẳng, nơi có miệng hang lơ lửng ngay trên đầu. Sợi dây 

hôm qua anh và Trung đã dùng để trèo lên đỉnh núi vẫn còn lơ lửng ở vị trí 

cũ. Nhưng Công không để ý đến nó. Anh muốn tranh thủ kiểm tra dự đoán 

của mình khi không có Trung bên cạnh. 

Cái hang đá này ăn dọc theo chiều dài của trái núi. Như vậy, nó đi theo 

chiều Bắc-Nam. Đường đi của ánh trăng trong hang sẽ là theo hướng Tây-

Đông. Điều quan trọng nhất là phải xác định được đường đi của ánh trăng 

trên khoảnh đá này. 

Mải mê trong những dự tính, Công không biết rằng từ trên miệng hang, 

khuôn mặt của Trung từ từ ló ra. Hắn đã nhìn thấy anh đang ngồi xổm trên 

nền đá bên dưới nên rụt đầu lại. Như vậy là hắn đã không đoán nhầm. Hôm 

qua, khi hai người ngồi nghỉ trên khoảnh đá này, hắn đã nhìn thấy ánh mắt là 

lạ của Công lướt trên những vách đá. Chính vì mối nghi ngờ đó, hắn đã tìm 

cớ lánh mặt và bí mật quay trở lại theo dõi anh. Còn bây giờ, hình như hắn 

chỉ còn có mỗi một việc là chờ đợi. 

*** 

Trong cái hang này, đây là đoạn duy nhất ánh trăng có thể rọi tới. Nhưng 

ánh trăng cũng chỉ có thể vạch một đường rất ngắn trên đá. Để xác định được 

con đường này, có thể thay bằng ánh nắng mặt trời. Công thầm nghĩ như vậy 

và bắt đầu chăm chú quan sát trên nền đá. Nhưng điều đó không phải là dễ, 

còn anh thì không có thời gian để chờ đến trưa, khi mặt trời lên cao và rọi 

thẳng qua miệng hang phía trên vì Trung có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. 

Cuối cùng, bằng những cố gắng và sự phỏng đoán của mình, Công đã 

tạm thời ấn định được một vạch ngắn trên nền đá. Anh dùng búa thận trọng 

gõ lên tất cả những điểm nghi ngờ trên vách đá phía Đông của vòm hang. 

*** 

Tiếng búa vang lên trong hang, bị các vách đá dội lại nghe giòn giã và 

khô khốc như tiếng pháo nổ. Những âm thanh ấy làm Trung bật choàng dậy. 

Hắn lại thò đầu ra ở miệng hang và chăm chú nhìn xuống bên dưới. Trong 

ánh sáng mờ mờ, hắn thấy Công đang lom khom, vừa gõ vừa áp tai vào vách 
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đá để nghe ngóng. Trung cắn môi suy nghĩ. Hắn quyết định sẽ chờ thêm một 

lúc nữa. Cái sức hút bên dưới làm cho hắn không thể rời vị trí quan sát của 

mình và cứ vắt người bên trên, nhìn thẳng xuống dưới nền đá mà không hề 

biết rằng nhất cử nhất động của hắn đã không qua được đôi mắt của Duy 

Hưng sau một gờ đá cách đó khoảng hai chục thước… 

Trong khi đó, bên dười lòng hang, Công vẫn đang say sưa gõ và lắng 

nghe trong vách đá bằng một sự chăm chú đặc biệt. 

*** 

Những tiếng búa của Công gõ vào vách đá trở thành những âm thanh 

dẫn đường cho thiếu tá Mai Thế. Anh mải miết bước và cuối cùng đã đến nơi 

lòng hang bắt đầu ăn chếch lên. Từ đây, tiếng búa nghe càng rõ hơn. Mai Thế 

thận trọng lần từng bước. 

Sau một chỗ ngoặt, Mai Thế bỗng đứng ngây ra. Anh nhìn thấy một cái 

vòm hang giống như một căn phòng hình tròn với cái nền đá khá bằng phẳng. 

Ở đây, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống cho thấy một người dáng gầy gò 

đeo kính cận đang cúi lom khom bên vách đá. Mai Thế vội vã nép mình vào 

sau chỗ ngoặt. Từ nơi anh đang nấp tới chỗ người kia chỉ cách nhau khoảng 

chục thước nhưng là một đoạn dốc trơn tuột. Anh im lặng chờ đợi. 

*** 

Lẫn trong những âm thanh rắn đanh của các vách đá, bỗng vang lên một 

âm thanh khang khác. Đó là loại âm thanh hơi trầm giống như khi người ta 

gõ vào mặt một cái trống lớn. Công dừng lại. Anh gõ tiếp thêm vài cái nữa 

nhưng khẽ hơn để xác định phỏng đoán của mình. Những âm thanh lạ chỉ 

vang lên trong một diện tích hình tròn có đường kính khoảng nửa thước. 

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cái mà anh đang tìm. Công lấy cái 

chòng và búa trong ba lô mà Trung đã trang bị sẵn cho anh rồi bắt đầu thận 

trọng đục vào vách đá. 

Tiếng chòng vang lên thay cho tiếng búa như có một sức hút khủng 

khiếp đối với Trung. Hắn bám vào sợi dây, tụt nhanh xuống. Chỉ trong 

khoảng nửa phút, hắn đã đứng sừng sững trên nền đá ở ngay sau lưng Công 

mà anh không hề hay biết. Dưới mũi chòng của anh, những lớp bột đá trám 
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bên ngoài đang bong dần ra, để lộ một vòng tròn trên vách đá. Cuối cùng, 

bằng một cú bẩy nhẹ, Công đã tách ra khỏi vách đá một phiến đá hình tròn 

có độ dày khoảng bảy phân. Cái nắp ấy rơi xuống, để lộ một cái hõm đen 

ngòm, ăn sâu vào trong vách đá chừng độ nửa thước. 

Trung đã nhìn thấy tất cả những điều đó. Khuôn mặt của hắn tái đi và 

những thớ thịt bỗng nhiên co giật làm cho khuôn mặt của hắn bỗng chốc biến 

dạng trông thật đáng sợ. Hắn lặng lẽ thọc tay vào thắt lưng, rút ra một cái búa 

nhỏ. Hắn hít một hơi thở thật sâu trong khi đôi mắt nảy lửa nhìn như dán vào 

cái gáy của Công đang lom khom trước vách đá. 

Ngay từ khi Trung xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống, thiếu 

tá Mai Thế đã hiểu rằng sẽ có một vụ giết người xảy ra nếu anh không hành 

động thật khéo léo và kịp thời. Nhưng với khoảng cách và nhất là độ dốc từ 

nơi anh đang ẩn nấp tới khoảnh đá trước mặt sẽ làm giảm tốc độ hành động. 

Nếu anh nhảy đến, nhất định đối tượng sẽ có đủ thời gian chống cự. Không 

còn cách nào khác, Mai Thế rút súng ra cầm tay. Anh dự tính chỉ cần bắn 

một phát thật chính xác để vô hiệu hóa khả năng của tên cướp này. 

Trong khi đó, đại úy Duy Hưng cũng đã bò tới bên miệng hang trên đỉnh 

núi và cũng đang căng óc tính toán một phương án hành động. Từ trên miệng 

hang xuống đến khoảnh đá bên dưới sâu khoảng hơn chục thước và được nối 

bằng một sợi dây mà tên kia vừa sử dụng để xuống lòng hang. KHông chút 

đắn đo, Duy Hưng quyết định cũng sẽ xuống dưới theo cách này. 

Như vậy là cùng một thời điểm, Mai Thế và Duy Hưng từ hai vị trí khác 

nhau đang tính toán phương án tiếp cận Trung. Nhưng bản thân Trung thì lại 

không hề biết tới những điều đó. Đối với hắn khi ấy, cái thu hút duy nhất và 

mạnh mẽ nhất là Công và cái hõm đá mà anh vừa phát hiện ra. Cũng giống 

như khi nhìn thấy Hải đang đập tấm bia hai lớp trên núi Chân Thần, hắn quyết 

định sẽ hành động thật bất ngờ. Lần này thì hắn tin chắc của cải của dòng họ 

Dương đã ở trong tay hắn. 

Đức Dũng 

SĂN VÀNG 
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BÍ MẬT TRONG LÒNG ĐÁ  

Kỳ 3: 

Đúng lúc Trung dướn người lên để chuẩn bị ngảy xổ vào Công từ phía 

sau thì từ trên miệng hang, Duy Hưng bám vào sợi dây nhỏ đã lao thẳng 

xuống đầu hắn như một viên đá lở. Đó cũng là lúc thiếu tá Mai Thế vừa nâng 

khẩu súng ngắn, nhắm vào bắp đùi hắn. Chỉ một tích tắc nữa, viên đạn của 

anh đã bay ra khỏi nòng. Nhưng cú lao của Duy Hưng đã quật Trung ngã 

nhào xuống. Hắn lăn lông lốc theo đoạn dốc và cuối cùng bị mắc lại ở khúc 

ngoặt ngay trước mặt Mai Thế. Duy Hưng cũng bị trượt ngã theo và nằm đè 

lên trên người hắn. 

Những tiếng động bất ngờ vang lên làm Công giật mình quay lại. Anh 

tròn mắt kinh ngạc thấy tên Trung đang nằm ngất xỉu trên nền đá ở cách đó 

một quãng ngắn và có một người đang lồng chiếc khóa sắt vào tay hắn. Bên 

cạnh đó, Duy Hưng đang gắng gượng ngồi dậy với hay bàn tay rỉ máu và 

khuôn mặt sây sát. Công cứ bàng hoàng đứng lặng đi như thế cho đến khi 

Mai Thế thong thả bước lên khoảnh đá và nói bằng giọng nghiêm nghị: 

-Tôi là Mai Thế, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh. 

Giọng nói của Mai Thế âm vang trong vòm đá làm cho Công như 

choàng tỉnh. Anh nắm chặt hai tay Mai Thế, nghẹn ngào nói: 

-Các anh đã đến! Cuối cùng thì các anh cũng đã đến! 

Những giọt nước mắt trào ra trên gò má Công. Đó là sự sung sướng, nỗi 

tủi hờn và tất cả những chua chát, đắng cay mà anh đã phải nếm trải trong 

những ngày qua. Trong khi đó, Duy Hưng cũng đã gượng đứng lên. Anh trân 
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trân nhìn Công như không tin ở mắt mình rồi kêu lên bằng giọng không giấu 

nổi sung sướng: 

-Trời ạ! Công đấy à? Sao cậu lại ở đây? 

Công quay ngoắt lại. Qua đôi mắt kính đẫm ướt, anh đã kịp nhận ra Duy 

Hưng, người bạn từ thuở thiếu thời của mình. Anh loạng choạng bước xuống 

đoạn dốc và nắm chặt đôi bàn tay của Hưng. Không kìm nén được nữa, anh 

khóc òa lên như một đứa trẻ. Hưng gượng đau, mỉm cười: 

-Mềm yếu quá! Vẫn chả thay đổi gì cả! 

Hai mươi năm trước, khi đang dong trâu trên đồng làng, thằng bé Hưng 

đã bắt gặp một đám ba, bốn đứa trẻ đang xúm vào bắt nạt một đứa con trai 

cũng trạc tuổi nó nhưng gầy gò, yếu ớt như con gái. Đó là Công. Không thèm 

nói một lời, Hưng nhảy từ trên lưng trâu xuống và sử dụng đôi nắm đấm chắc 

nịch của mình, đánh dạt lũ trẻ kia. Sau đó, nó quay sang phía Công vẫn đang 

đứng khóc tấm tức và càu nhàu: 

-Mày như là con gái ấy! 

Câu chuyện ấy mở đầu cho tình bạn của hai đứa trẻ trong nhiều năm 

năm sau, cho đến khi họ lên đường vào học ở những trường đại học khác 

nhau. Và bây giờ, họ lại bất ngờ gặp nhau. Câu chuyện của tuổi thơ lại tái 

hiện nhưng trong một bối cảnh khốc liệt hơn nhiều. 

*** 

Trong cái hõm đá chỉ có một vật duy nhất. Đó là một cái thạp gốm hoa 

nâu, chiều cao khoảng 35 phân và đường kính chỗ rộng nhất ở thân khoảng 

30 phân. Ở miệng thạp có nắp đậy và cũng được trải kín bằng một thứ nhựa 

màu đen. 

Thiếu tá Mai Thế bê chiếc thạp xuống, đặt giữa khoảnh đá. Dưới ánh 

nắng của miệng hang, những đường nét trang trí quanh thân thạp hiện rõ: Đó 

là hình chim, hình dây hoa lá được cách điệu khá thanh thoát, mềm mại, sinh 

động. 

Trong khi Công bắt đầu mở nắp thạp, Trung cũng tỉnh dậy. Hắn quỳ 

nhổm lên và nhìn như bị thôi miên vào chiếc thạp. Đó chính là mục đích, là 
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hy vọng, là cái mà hắn đã phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi cùng với sự tàn bạo 

của mình để nhắm tới nó. Và bây giờ, vào cái giây phút hắn đã có thể nắm 

chắc những báu vật của dòng họ mình thì cũng chính là lúc hắn mất tất cả! 

Bên trong thạp chỉ có một thứ duy nhất. Đó là một tập giấy cổ dày hàng 

trăm trang, chi chít những chữ Hán. Công đọc lướt qua. Khuôn mặt anh bỗng 

như bừng lên vì hạnh phúc. Quay lại phía Mai Thế và Duy Hưng đang tò mò 

nhìn, anh nói như reo lên: 

-Trời ơi! Thật là vô giá! 

-Nhưng đó là cái gì vậy? - Duy Hưng hỏi. 

-Một cuốn gia phả. Không, đúng hơn, đây là một thứ biên niên sử về 

vùng đất này. Bắt đầu từ khoảng cuối thế kỷ XI và chấm dứt cách đây khoảng 

320 năm. Một tài liệu lịch sử vô giá! 

Mai Thế và Duy Hưng mỉm cười vì sự xúc động trong sáng của chàng 

trai. Còn Trung không nén được, cúi gục đầu xuống. Thì ra là như vậy! Hắn 

thầm nguyền rủa cả dòng họ hắn, nguyền rủa lời trăng trối của bố hắn và 

nguyền rủa ngay chính bản thân mình. Hắn đã phải trả giá quá đắt chỉ vì cáit 

tập giấy vô tích sự kia. Trời ơi, giá như hắn có thể thoát khỏi chiếc khóa sắt, 

hắn sẽ nhào tới, sẽ giằng lấy cái tập giấy đáng nguyền rủa ấy để mà giẫm đạp 

để thỏa nỗi căm giận đang sôi lên trong con người hắn! 

*** 

Khi đóng chiếc khóa sắt vào tay Trung trong hang Khẩu, thiếu tá Mai 

Thế không biết rằng anh đã đánh dấu chấm cho cuộc đời của một tên cướp 

thuộc loại sừng sỏ nhất. 

Dương Văn Trung sinh năm 1958 tại Hải Phòng. Hắn là con trai thứ hai 

của Dương Văn Kính (tức Hai Kính) - một tay anh chị khét tiếng đã nhiều 

lần phải vào tù ra tội. Mẹ hắn, một phụ nữ gầy yếu đã qua đời từ năm 1960 

vì bệnh lao. Từ nhỏ, Trung và anh ruột của hắn là Vũ được một người em 

của mẹ hắn nhận về nuôi nấng. 

Hai anh em Trung lớn lên, mỗi người một tính nết. Vũ hiền lành, Trung 

nghịch ngợm. Năm 22 tuổi, Vũ lấy vợ và xin vào làm việc tại một kho hàng 
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ở khu vực bến cảng Hải Phòng. Còn Trung khi đó vừa tròn 18 thì theo nghiệp 

bố. Hắn trở thành một tay trấn lột chuyên hoạt động ở thành phố cảng, nhằm 

vào các đối tượng là những người từ tỉnh xa về Hải Phòng lấy hàng. Băng 

cướp này cùng với bốn, năm nhóm cướp khác được tập trung dưới bàn tay 

“thủ lĩnh” của Hai Kính. 

Tám năm trước, trong một lần đụng độ với công an, Hai Kính bị trúng 

đạn vào bụng và chết sau mấy ngày quằn quại trong bệnh viện. Trước khi 

nhắm mắt, hắn đã trăng trối lại cho Trung cái điều mà hắn đã suốt đời giữ 

kín và hy vọng, đó là những bí mật của dòng họ còn giấu đâu đó ở trong vùng 

Sơn Động. Cũng từ đó, Trung thay bố hắn chỉ đạo những băng cướp hoạt 

động ở khu vực bến cảng. Sau nhiều cuộc truy quét của công an, những băng 

cướp này tan tác, chỉ còn sáu tên gom lại trong một nhóm lấy tên là “Cọp 

Biển”. 

Trong vài năm, dưới sự chỉ đạo của Trung, “Cọp Biển” đã trở thành một 

trong những băng cướp liều lĩnh, táo tợn nhất. Chúng đã có tới bốn lần gây 

ra đổ máu và Trung đã trực tiếp nhúng tay vào cả bốn vụ đó. 

Gần một năm trước, “Cọp Biển” tổ chức một cú làm ăn ở tại một kho 

hàng công nghệ. Băng cướp đã đụng độ với lực lượng bảo vệ kho và đã bỏ 

chạy sau khi hạ sát một bảo vệ. Điều trớ trêu của số phận, người bị giết chính 

là Vũ, anh ruột của Trung. Sau khi biết được điều đó, Trung đến nhà chị dâu 

lấy đi một số tiền và bắt đầu lang thang, lúc ra Quảng Ninh, lúc lên Hà Nội, 

vào Thanh Hóa… Hắn cứ trốn tránh lệnh truy nã cho đến khi làn sóng đào 

vàng bắt đầu nổi lên thì lần mò đến huyện miền núi của tỉnh H. này.  

*** 

Điểm nóng hình sự trong huyện Lâm Sơn là Thung lũng Vàng đã bước 

đầu bị dập tắt. Nhưng giống như một thứ dịch bệnh, tại những tụ điểm đào 

đãi vàng khác gần đo và ở những huyện bên cạnh, tình hình vẫn rất phức tạp. 

Những băng cướp tiếp tục nổi lên, tội phạm tiếp tục gia tăng. Trong số đó, 

người ta nói nhiều đến một băng cướp có tên là “Gấu”. Chúng hoạt động khá 

khôn khéo, thận trọng, luôn luôn di động qua những tụ điểm đào đãi vàng và 

đôi khi còn mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh lân cận. 
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Như vậy là bất chấp những kết luận của Thường vụ tỉnh ủy tỉnh H., cơn 

sốt vàng vẫn tiếp tục hoành hành. Nhóm công tác đặc biệt dưới sự chỉ huy 

của thiếu tá Mai Thế và đại úy Duy Hưngvẫn phải tiếp tục lên đường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Dũng 

SĂN VÀNG 
Tiểu thuyết 
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NXB Tổng hợp Sông Bé xuất bản lần đầu năm 1989 

Nhà xuất bản Hồng Đức tái bản năm 2024 

-------- 

PHẦN KẾT 

 

-1- 

Một buổi sáng cuối tháng Sáu. 

Tôi đến thăm Công tại căn phòng nhỏ của anh ở khu tập thể cao tầng ở 

thị xã tỉnh H.. Công ra đón tôi với vẻ mặt còn chưa hết xúc động. Trên chiếc 

bàn nhỏ của anh là một lá thư với những nét chữ tròn trịa. Khi tôi đã ngồi 

xuống cái vị trí quen thuộc của mình như mọi khi, Công nói bằng giọng nhỏ 

nhẻ: 

-Thư của Thủy. Mình mới nhận được chiều nay… 

-Và cả thơ nữa chứ? - Tôi hỏi. 

Công lắc đầu: 

-Không, thư thôi. Còn thơ thì tớ có thể đọc cho cậu nghe hai bài mới 

viết để tặng Thủy. 

Tôi im lặng gật đầu, Công giở cuốn sổ tay nhỏ của anh và nói tiếp: 

-Tớ có một đề nghị thế này. Nếu được, cậu hãy đưa hai bài thơ này vào 

trong câu chuyện của cậu. Chép nguyên văn, không thêm bất cứ một lời bình 

luận nào. Hãy cứ để mặc cho độc giả họ phán xét. 

Thuận theo ý muốn của Công, tôi xin chép lại ở đây cả hai bài thơ ấy. 

Bài thứ nhất: 

NẮNG 

 

Rồi em ập đến 
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Rồi em ào đi 

Chẳng còn gì nữa 

Trắng xác trưa Hè 

 

Rồi anh bơ vơ 

Hai bàn tay trắng 

Trời trưa rất nắng 

Ướt nhòa trang thơ 

 

Không còn mộng mơ 

Chỉ còn hoang vắng 

Khi em và nắng 

Trốn vào hoàng hôn 

 

Bài thơ thứ hai: 

NỖI NHỚ 

 

Nhớ em hoàng hôn về 

Chiều buồn buông màu tím 

Ơi hoàng hôn hoài niệm 

Mắt ai mơ trời xa 

 

Nhớ em nên bài thơ 

Không lặng im trên giấy 

Ngôi sao nào run rẩy 

Nhấp nháy hoài trong đêm 

 

Tình anh như dòng sông 

Sóng đôi bờ hoài vọng 

Qua nhọc nhằn, biến động 

Mải miết về bên em 
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Nỗi nhớ không bình yên 

Bài thơ cùng anh thức 

Chỉ một lần em hát 

Cho anh thành trẻ thơ! 

 

-2- 

Sau này tôi mới được biết là khi tôi đang ngồi nghe hai bài thơ của Công 

trong căn phòng nhỏ của anh thì cuộc đối chất lần thứ hai về những vấn đề 

xung quanh những bài báo của Lê Hà đã được tổ chức tại phòng họp của 

Tỉnh ủy. Lần này, đích thân ông Bí thư tỉnh ủy chủ trì. Đó là một cuộc đối 

chất căng thẳng, đầy kịch tính. Để khỏi làm mất thì giờ của độc giả, tôi chỉ 

xin thuật lại ở đây những tình huống đáng chú ý nhất. 

Chấn động đầu tiên là từ ý kiến phát biểu của ông Hạnh, đội trưởng đội 

trồng rừng số 10. Ông Hạnh không nói dài và cũng không cao giọng. Nhưng 

những lời giản dị, chân thành của ông vang lên, day dứt trong lòng những 

người dự họp. Nhất là ở những lời kết thúc: 

-Chúng tôi đã suốt đời tin Đảng, nghe theo lời Đảng gọi, vững bước đi 

theo Đảng. Ngày xưa, Đảng kêu gọi chúng tôi khai thác rừng để làm giàu 

cho Tổ Quốc. Chúng tôi đã chặt hạ hàng trăm, hàng nghìn héc ta rừng. Rồi 

Đảng lại kêu gọi chúng tôi trồng rừng, cũng là để làm giàu cho đất nước. 

Trong suốt hơn ba chục năm qua, chúng tôi đã ra sức trồng rừng. Vừa trồng, 

vừa bảo vệ cũng chưa được nghìn héc ta. Nhưng bây giờ thì không còn rừng 

nữa! Nếu các đồng chí chịu khó lên chỗ chúng tôi thì sẽ chỉ thấy còn lại đồi 

trọc. Chỗ nào còn sót lại một ít rừng, những kẻ đào vàng đã phá nốt. 

Ngừng lại một chút như để nén xúc động, ông hỏi tiếp bằng giọng khẽ 

khàng hơn nhưng cũng day dứt hơn: 

-Bây giờ các đồng chí khuyên chúng tôi phải làm gì? Tiếp tục trồng 

rừng để rừng bị tàn phá hay là cũng bỏ đi đào vàng? 

Trong giờ giải lao, theo gợi ý của một người nào đó trong đoàn nhà báo 

tỉnh, người ta mở đài nghe cho đỡ căng thẳng. Lúc đó cũng là chương trình 
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Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau phần điểm tin, giọng trầm, ấm áp 

của phát thanh viên vang lên: 

-Tiếp theo chương trình là bài phóng sự điều tra: “Sự thật bi đát ở lâm 

trường Sông Hoàng, tỉnh H.”. 

Những người có mặt lập tức im bặt. Trong khi đó, giọng nói đầy uy lực 

của một phóng viên nổi tiếng của Đài bắt đầu trình bày vấn đề. Sau khi đã 

điểm qua nội dung những bài viết của nhà báo Lê Hà và những phản ứng 

xung quanh nó ở ngành Lâm nghiệp tỉnh, tác giả chuyển sang trình bày những 

dữ kiện sống động mà chính anh và các phóng viên khác đã thu thập được 

trong những chuyến đi về vùng vàng. Cuối cùng, anh rút ra những kết luận 

cần thiết và đề nghị lãnh đạo tỉnh H. cần phải có ngay những biện pháp hiệu 

quả nhằm lập lại trật tự trị an ở vùng vàng trong tỉnh để bảo vệ đời sống và 

sản xuất. Ngoài ra, anh còn yêu cầu Đảng bộ địa phương có thái độ rõ ràng, 

đúng mực với nhà báo Lê Hà và với cơ quan báo tỉnh. 

Tiếng nói đấu tranh kịp thời và mạnh mẽ đó đã khiến cho mọi người, kể 

cả Lê Hà sững sờ. Bất giác, cô kín đáo đưa mắt nhìn ông Hàn nhưng ông vẫn 

tỏ ra bình thản. Chỉ có những ai đã thực sự hiểu ông mới nhận thấy rằng ông 

chớp mắt hơi nhiều hơn mọi khi. Đó là biểu hiện riêng của ông khi đang có 

điều gì vui mừng hoặc xúc động. 

Sau sự kiện bất ngờ đó, cuộc họp tiếp tục trong một không khí trầm lặng 

hơn. Ông Bí thư tỉnh ủy thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt dò hỏi về phía ông 

Giám đốc Sở Lâm nghiệp. Hình như từ trước tới giờ, ông đã nhận được những 

thông tin hoàn toàn khác! 

Người phát biểu tiếp đó là Lê Hà. Trước hết, cô mời mọi người nghe 

một vài đoạn băng ghi âm mà cô đã thu được tại thung lũng Vàng. Đồng thời, 

cô đưa ra một tập ảnh. Cả hội nghị xôn xao. Người ta chuyền nhau những 

tấm ảnh và bàn tán sôi nổi. Riêng ông Giám đốc ngành Lâm nghiệp khi thấy 

một trong những tấm ảnh đó bỗng giật mình và lấm lét đưa mắt nhìn nhanh 

ra xung quanh. Cũng may là mọi người đang chú ý vào những tấm ảnh nên 

hình như không có ai nhận thấy những biểu hiện không bình thường đó. 
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Thượng tá Lương cũng có mặt trong cuộc họp. Có lẽ ông là người duy 

nhất ở đây hiểu được tâm trạng của ông Giám đốc ngành Lâm nghiệp tỉnh. 

Sự hoảng hốt là do ông ta đã nhìn thấy tấm ảnh in hình cả ba đứa trong nhóm 

“Hổ Mang” mà nổi bật lên là khuôn mặt của “bà Hoàng” Trần Kim Dung. 

Thượng tá Lương biết rất rõ điều này: từ sau khi dạt lên tỉnh miền núi 

này để buôn vàng, mỗi khi có dịp về thị xã, thị Dung vẫn thường xuyên qua 

lại thăm hỏi gia đình ông giám đốc ngành Lâm nghiệp. Hóa ra giữa họ có 

quan hệ họ hàng khá thân thuộc. Chính quan hệ này đã dẫn đến thái độ của 

ông Giám đốc ngành Lâm nghiệp đối với những bài báo về lâm trường Sông 

Hoàng của nữ nhà báo Lê Hà. 

Do vậy, có thể nói: trong những mẻ lưới của lực lượng công an vừa cất 

được ở vùng Sơn Động, Trần Kim Dung là con cá lớn nhất vẫn đang sổng 

lưới. 

Hà Nội tháng 4-1989  

                                                                                      ĐỨC DŨNG 

 

 


